Abel is ook een schaduwbeeld van de Heere Jezus Christus.
1). Abel was een herder. Genesis. 4:2. De Heere Jezus is de goede herder Johannes.10:11.

2). Abel bracht zijn offer lam als een herder aan de Heere God. Genesis. 4:4.
Als Herder bracht de Heere Jezus, Zijn offer ook aan de Heere God. Johannes.10:11.

3). Zonder dat Kain er een rede voor gaf, werd Abel door zijn broer gehaat. Genesis. 4:8.
De Heere Jezus werd ook zonder rede gehaat. Johannes 15:25.

4). Kain was jaloers op zijn broer Abel en uit afgunst doodde Kain, zijn broer Abel. Genesis. 4:7.
Het was uit afgunst dat de Heere Jezus werd overgeleverd om gekruisigd te worden. Mattheus. 27:18.

5). Abel stierf geen natuurlijke dood Genesis 4:8. De Heere Jezus stierf ook geen natuurlijke dood .
maar hij werd gedood door “ boze handen” Handelingen. 2:23.

6). Abel kwam op gewelddadige wijze aan zijn einde door het toedoen van zijn broer. Genesis 4:8.
De Heere Jezus werd gekruisigd door het Huis van Israel Zijn broeders naar het vlees. Romeinen 9:5.

7). Kain de broeder moordenaar kreeg na de moord van zijn broer straf. Genesis. 4:11,12.
Na zijn dood werden de moordenaars van onze Heere Jezus door God gestraft. Markus 12:9.

8). Het offer dat Abel bracht was een offer aan de Heere God. Hebreeén 11:4.
De Heere Jezus werd als een offer aan de Heere God gebracht. Efeze. 5:2.

9). Het offer dat Abel bracht was “de eerstelingen van zijn kudde” een lam. Genesis. 4:4.
Het offer dat de Heere Jezus bracht was: Hij zelf : “Een Lam “ . 2. Petrus. 1:19.

10). Door zijn offer in geloof te brengen, toonde Abel dat hij Gods woord geloofde. Hebreeén. 11:4.
Door Zichzelf als offer aan te bieden was Hij gehoorzaam aan het “Woord van God” Hebreeén. 10:7-9.

11). Het offer dat Abel bracht, wordt ook beschreven als een uitstekend offer. Hebreeén. 11:4.
Het offer dat Christus aanbood was een “uitstekend offer” . Het was een aangename geur. Efeze. 5:2.

12). De Heere God had achting voor Abel en zijn offer Hebreeén 11:4. De Heere God aanvaardde het
offer van Zijn Geliefde Zoon. Het bewijs is dat Hij nu zit aan de rechterhand van God. Hebreeén. 10:2.

13) Toen Abel zijn offer bracht, verkreeg hij het getuigenis dat hij rechtvaardig was. Abel was al gered

en rechtvaardig gemaakt. Toen de Heere Jezus Zichzelf aan het kruis aanbood als offer aan God kreeg

Hij het getuigenis dat Hij rechtvaardig was. De hoofdman over honderd zei: Deze man is rechtvaardig!
Lukas 23:47

14). Nadat Abel zijn offer had aangeboden getuigde de Heere God aan allen dat Hij het had aanvaard
Hebreeén 11:4. De Heere God getuigde openlijk dat hij het offer van de Heere Jezus had aanvaard
door Hem uit de doden op te wekken. Handelingen. 2:36.

15) Abels offer spreekt nog steeds tot de Heere God. Door dit offer spreekt Abel hoewel hij gestorven
is. Hebreeén 11:4. Het offer van de Heere Jezus spreekt ook tot de Heere God. Hebreeén. 12:24. Het
offer van Abel roept om wraak. Het offer van de Heere Jezus roept om vergeving. Het is altijd beter!



