
                 Izak doet mij aan de Heere Jezus denken. 
 
        De Heere Jezus was beide een schaduwbeeld en beloofd door Izak. 
 
God beloofde Abraham dat hij een zoon door Sara zou ontvangen. Gen 17:16. 
Hij kreeg ook de instructie om zijn zoon Izak (Lachen of vreugde) zou noemen. 
Door zijn zoon, zou hij uiteindelijk de gehele wereld zegenen Gen. 17:21; 12:3. 
 
De Heere deed wat Hij beloofd had Gen. 21:1. Na 25 jaar kwam de zoon van de 
belofte op de juiste tijd. Toen Izak al een jonge man was werd zijn vader getest 
om zijn enige geliefde zoon Izak te offeren. Abraham vertrouwde de Heere. Hij 
zegt tegen de knechten. Wij gaan aanbidden en wij komen terug. Gen. 22:1-5. 
 
1). Izak en Jezus zijn kinderen van de belofte en op wonderlijke wijze geboren. 
 
Beiden waren de vervulling van de belofte. Het was door geloof. Heb 11:11,12. 
 
2).          Izak en Jezus waren beide de enige zoon van hun vader. 
 
Zoals God Zijn geliefde Zoon offerde Joh.3:16; Gen.22:2. We weten dat Izak niet 
de enige zoon van Abraham was. Ismael was er toch. Gen. 16:15. Het Nieuwe 
Testament geeft ons het antwoord. Heb. 11:17,18. Niet een maar twee keer.    
Er was een plaatsvervanger voor Izak (een ram) . En toen Jezus stierf als onze 
plaatsvervanger 2.Kor 5:21. nam Hij onze zonden op zich als een geofferd lam. 
 
3)      Izak en Jezus waren beiden bedoeld als een offer lam. Gen. 22:8.  
 
      Hier is het vuur en het hout, maar waar is het Lam  voor het brandoffer? 
Abraham zei. God zal Zichzelf voorzien van een lam. Toen Abraham zijn enige 
zoon offerde stopte de Heere hem. De Heere voorzag in een ram. Abraham 
noemde die plaats: De Heere zal voorzien. Jesaja 53:7  beschrijft dat lam als ter 
slachting geleid.  Johannes de Doper antwoordt het, toen hij Jezus eerst zag. 
Joh.1:29. Waarschijnlijk gaf de Heere Abraham ook een ver gezicht Joh 8:58. De 
Heere voorzag in een ram om Izak te redden van de fysieke dood en een lam 
om ons te redden van de Geestelijke dood en eeuwige afwezigheid van God. 
 
4).         Izak en Jezus droegen beiden het hout om daarop te sterven. 
 
Zij gingen beiden met het hout de berg op. Gen. 22:6,9; Joh.19:17. Beide waren 
gebonden op het hout . Izak met de touwen. Jezus met de spijkers. Matt. 27:35.  



 
5).      Izak en Jezus waren beiden gehoorzaam tot de dood aan hun vaders. 
Gen.22:5. Abraham verwachtte dat ze beiden terug zouden komen. Abraham 
wist ook dat de Heere een eeuwige verbond beloofd had Gen. 17:19. Daarom 
moet Abraham in de opstanding geloofd hebben Heb.11:17-19. De Heere die 
het einde van het begin weet wist dat Jezus zou opstaan uit de dood Hand 8:32. 
 
6).       Izak en Jezus werden beiden na drie dagen opgewekt uit de dood. 
 
Gen 22:4; Mark. 16:6; Luk. 24:6,7; 1.Kor 15:4. Het was geprofeteerd Ps. 16:10 
                Heb.11:19 Izak figuurlijk en de Heere Jezus waarlijk. 
 
7).     Na de gehoorzaamheid van Izak komt zijn toekomstige bruid in beeld. 
 
Gen.22:23. De knecht zonder naam  is een schaduwbeeld van de Heilige Geest 
Hij brengt de bruid naar de bruidegom Gen. 24:67 Een prachtig schaduwbeeld 
van de Heere Jezus met Zijn bruidsgemeente die Heilige Geest heeft. Efz. 1:13. 
 
8)               Izak is ook een schaduwbeeld vaneen ieder van ons. 
 
Izak is niet geofferd omdat Izak ook een offer nodig heeft en niet voor zijn eigen 
zonden kon sterven. Gen.22:14. Abraham noemde die plaats. De Heere zal erin 
voorzien (Jehovah Jireh). Het was op dezelfde bergrug dat de Heere Jezus stierf. 
 
9)                          Abraham is ook een voorbeeld voor ons. 
 
De zwaarste test van alle testen voor Abraham aan het einde van zijn geloof 
school . Lot die anders in het leven stond heeft zulk een test nooit ontvangen.    
 
Voor het eerst zien wij de woorden geliefde en aanbidden. Wat Abraham zo lief 
had, legde hij in aanbidding op het altaar. Zoveel te meer gaf de Hemelse Vader 
zijn enig geliefde zoon op het kruis voor onze zonden en deed Hem opstaan om 
ons te redden en leven te geven. Aanbidding is jezelf geven als een levend offer. 
 
                                              Romeinen 12:1.   
Ik roep u er dan toe op broeders door de ontferming van God om uw lichaam te 
wijden als een levend offer heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke 
godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd 
door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de 
goede , welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Zegen en groet van Johan.  


