Jozua, de opvolger van Mozes

Jozua werd geboren in Egypte, waar hij 45 jaar als slaaf leefde. Zijn
oorspronkelijke naam was Hosea, d.i. hulp van Jahweh (Num. 13:16). Hij
kwam uit de stam Efraim, d.i. dubbele zegen. Hij was de eerstgeborene (1
Kron. 7:27). Zijn gelovige ouders streken het bloed aan de deurposten bij
de tiende plaag (Ex. 12:12-13). Laten wij de Heere danken voor gelovige
ouders. Zijn naam werd door Mozes veranderd in Jozua, d.i. God redt.
Wij ontmoeten Jozua voor het eerst in Exodus 17 als de legeroverste die de
overwinning behaalde op de Amalekieten, maar dit gebeurde dankzij de
voorbede van Mozes op de top van de heuvel (Ex. 17:10-13). Hij leerde te
leven in afthankelijkheid. De volgende keer komt Jozua dichter bij God, als
hij samen met Mozes op de berg is (Ex. 24:13). Hij had toen nog wel geen
onderscheidingsvermogen om het geluid in de vallei ook goed te kunnen
beoordelen, terwijl het volk danste rond het gouden kalf (Ex. 32:18). Zijn
relatie met God groeide toen hij in de tent verbleef, waar Mozes de Heere
ontmoette (Ex. 33:9-11). Jozua werd vervuld met Gods Geest en hij werd
door God gekozen als de opvolger van Mozes (Num. 27:18; Deut. 31:1-8).
Jozua en Kaleb geloofden als verkenners van het Beloofde Land in Gods
beloften voor Zijn volk (Deut. 6:23). Zij werden vanwege dit vertrouwen
bijna gestenigd (Num. 14:10), en het gevolg was dat zij onschuldig met het
ongelovige volk 40 jaar lang in de woestijn moesten rondtrekken; met zo'n
80 tot 85 begrafenissen per dag. Mozes faalde zelf ook eens doordat hij de
tweede keer op de rots sloeg, in plaats van tegen de rots te spreken (Num.
20). Zo werd het schaduwbeeld onrecht aangedaan, want die rots was een
beeld van Christus, Die één keer geslagen is (1 Kor. 10:4). Schaduwbeelden
zijn belangrijk. Mozes en Jozua waren beiden mooie beelden van de Heere
Jezus. Mozes was de enige Jood, die ook nooit een slaaf is geweest. De Heere
Jezus is nooit een Slaaf van de zonde geweest. Mozes rebelleerde één keer,
maar het diepere probleem lag wel bij het volk (Deut. 1:37-38; 31:1-10).
Jozua kreeg later de leiding over het volk, samen met de priester Eleazar
(Num. 27:18-19). Mozes was de vertegenwoordiger van de wet. Hij stierf
voordat zij het Beloofde Land binnentrokken, hoewel hij nog sterk was
(Deut. 34). Jozua staat voor de genade van God. Hij bracht het volk in het
land. Ik zie voor mij het enthousiasme, toen de Heere Jezus aan de twee
discipelen die naar Emmatis gingen uitlegde dat Mozes en Jozua beiden
schaduwbeelden van Hem waren (Luk. 24:27). Mozes voerde hen uit de
slavernij, maar Jozua bracht hen in het land met zijn overvloedige zegen.
Dat is het leven in overvloed wat de Heere Jezus als werkelijkheid bedoelde!
Het binnengaan van het land (Joz. 1-5)
Wat de Heere beloofd had, wordt in dit boek werkelijkheid (Deut. 6:23).
Alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing geschreven, opdat



wij in de weg van de volharding en de vertroosting door de Schriften de
hoop zouden vasthouden (Rom. 15:4). Als de Heere God al Zijn beloften
vervult voor Israél, dan kan Hij dat ook doen voor u, jou en mij. Sommige
liederen laten ons denken dat het Beloofde Land de hemel is. Ik geloof dat
niet, want er is hier ook sprake van strijd en falen, zonden en van vergeving.
De Heere nam Zijn eigen volKk uit het huis van slavernij en verhoogde
hun status van vreemdelingen tot die van een uitverkoren volk, met
een land dat overvloeide van zegen. De gelovigen in de Heere Jezus zijn
verlost van de slavernij van de zonde en verhoogd tot Zijn Koningskinderen,
met de Heere Jezus in hun hart (Rom. 11:33-36). Een moment om de Heere
te aanbidden (Ex. 12:2). Daar begon de eerste dag van het nieuwe leven.
Het leert ons ook dat het de Heere God één dag kostte om allen uit Egypte te
krijgen, maar dat er veertig jaar nodig was om Egypte uit hun hart te krijgen
Num. 13. De reis van 11 dagen naar Kanaan kostte hen bijna 40 jaar. Israél
luisterde naar de meerderheid van de verkenners. Jozua en Kaleb werden
bijna gestenigd, en die eerste generatie stierf ook in de woestijn. ledere dag
waren Jozua en Kaleb de ooggetuigen van ca. 80-85 begrafenissen! Jozua en
Kaleb waren niet gefixeerd op de problemen die er waren, maar op de
beloften van de Heere God. Het volk had meer geloof, dat de vijanden hen
zouden overwinnen, dan dat de Heere hun de overwinning zou gaan geven.
In Kades-Barnea hadden zij tien keer gerebelleerd. Zij moesten allen leren:
Niet of het mogelijk is, maar of het juist is! Als je met Gods beloften en de
inwonende Christus leeft, dan ben je vaak in de minderheid. Natuurlijk wist
de Heere al van die vijanden af. Hij noemde ze al bij name (Ex. 3:8; 13-15).
De Heere verzekerde het volk de overwinning, nog voordat de strijd kwam.
De gelovigen zijn zelfs ook meer dan overwinnaars. Zijn rust is ons beloofd
Hebr. 3:17-4:11. De vijanden van Israél waren het probleem van de Heere.
Hun probleem was hun ongeloof. Al Gods beloften zijn: Ja en Amen! God
gaf het volk wat zij begeerden, maar henzelf deed Hij uitteren (Ps. 106:15).
Egypte was beroofd (Ex. 12:36). Er was daar niets meer, dus hun verlangen
om erna terug te keren was een illusie. Zo is het ook met ons, die Gods Geest
ontvangen hebben. Er is niets moois meer in ons oude leven te vinden, dus
ga voorwaarts in je bestemming. Wij zijn van de Heere als Schepper en
onze Verzoener (Rom. 5:6-10). Jozua moest een groot leider vervangen,
zoals Mozes. De Heere had hem klaar gemaakt. Zijn meetsnoeren vielen in
liefelijke plaatsen (Ps. 16:5-6). De Heere bemoedigde hem ook met Zijn
aanwezigheid en Zijn Woord. "Wees sterk’, dat is meer dan een aansporing
(Joz. 1:7). De Heere gaf met Zijn geboden de kracht om ze ook uit te voeren,
mits het volk Hem gelovig gehoorzaamde. De Heere doet het onmogelijke
(Luk. 1:37). Wij zijn ook lang genoeg bij deze berg geweest (Deut. 2:3). De
toekomst lacht ons toe in het overvloedige Land welke een schaduwbeeld is
van het leven in en vanuit het opstandingsleven van de Heere Jezus. Johan.



