Simson’s naam betekent zon. Is hij een verliezer of een winnaar?

Opnieuw gaat het mis met het volk. Opnieuw volgt de tuchtiging van de Heere.
Dit keer door de hand van de Filistijnen. Er verstrijken 40 jaren. De Heere wacht
tevergeefs, maar niemand roept Hem aan! Geen enkele noodkreet stijgt op.
Het volk Israél is gewend geraakt aan de ellendige situatie van hun slavernij.

Toch zijn er hier en daar nog een paar trouwe getuigen, die de Heere vrezen,
zoals Manoach en zijn vrouw. De Heere laat ons kennis maken met dit
echtpaar , zonder kinderen, uit de stam Dan. Op een dag krijgt de vrouw
bezoek van een Hemelse bezoeker met een blijde boodschap voor haar. Zij zal
de moeder worden van de man die Israél uit de hand van de Filistijnen begint
te redden. Hij moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Num. 6. Als Nazireeér
moet hij geheel aan de Heere gewijd zijn. Hij moet leven in volkomen
afhankelijkheid, nuchterheid en in reinheid in een onreine wereld. 1 Thes. 5:5.

Het zijn niet de machtigen in Israél aan wie de Heere zijn bevrijdingsplannen
voor het volk bekend maakt, maar aan twee arme Israélieten uit de zwakste
stam, van het volk (1:34). Ze geloven heel eenvoudig en oprecht
(Matt.11:25;1.Kor.1:27-29). Manoach wil de naam van die Engel weten en hij
krijgt direct het antwoord: WONDERBAAR. Jes.9:5. Wonderbaar is in het
Hebreeuws; Pelle. Zijn naam is wonderbaar en hij handelt ook wonderbaar.
Ons leven is ook wonderbaar te noemen!

Gen.18:14. Zou voor de Heere iets te
wonderlijk zijn? Hij deed een wonder door
in een vlam van het altaar op te varen naar
de hemel. Op het wonder van Zijn
vleeswording volgt het wonder van Zijn
dood, opstanding en daarna Zijn
hemelvaart. Manoach nam een geitenbokje
en een spijsoffer en offerde dit op een rots
aan de Heere. Paulus zinspeelt hier ook op als volgt met: Efeze.5:2.

13:22,23. Zijn vrouw bezat meer geestelijk inzicht dan Manoach.
Het is een voorrecht voor Simson dat hij geboren werd in een familie waar God
persoonlijk werd gekend en gevreesd. Zijn begin is ook goed (13:24,25), maar
o, wee als hij de leeftijd bereikt heeft, waarop hij kan trouwen. Hij kiest tegen
de wil van zijn ouders een vrouw van de Filistijnen. Bij Simson zien we wat de
mens onafhankelijk doet. Dat is erg verdrietig, maar tegelijkertijd ook wat God
door middel van Hem heen doet. De Heere maakt gebruik van Simsons fouten.



(a). Wat God door Simson deed. De sterke man die uitverkoren is om Israél te

bevrijden, doet ons bij herhaling aan de Heere Jezus denken; de Nazireeér en

de grote Overwinnaar van het Kruis van Golgotha (Kol.2:15; Richt.15:8).

Zoals Simson hun de nek brak heeft Christus ook getriomfeerd over Zijn vijand.
Alreeds tijdens zijn zondeloze leven: Joh.14:30, maar bovenal op het Kruis.

2.Tim.1:7. Wij die in Jezus geloven hebben ook de Geest van kracht ontvangen.

(b).Simson is een waarschuwing. De sterke
held die de leeuw aan de buitenkant
overwon verloor van de leeuw aan de
binnenkant. Hij verbrak de banden van de
vijand maar niet de boeien van zijn lusten.

(c). Simson begint het volk van de
Filistijnen te verlossen. Samuél, Saul en
David gaan door. Het lukt David om met hen
af te rekenen (2 Sam. 8:1) Het was Gods genade dat Hij hen toch een richter
stuurde. Er was geen sprake van bekering en geen sprake van het gebed. De
Israélieten hadden zich berust in hun lot. Toch gaf God hen een verlosser. Hij
had medelijJden met hen en Hij keek naar hen om. In Manoach en zijn vrouw
zien wij een gelovig overblijfsel, zoals er was tijdens de geboorte van Jezus. Ze
verlangen de Heere te dienen en Hem te eren 13:19,20.Manoach bracht een
brand- en spijsoffer en offerde dit op een rots. Simson is van de moederschoot
aan God gewijd. Afgezonderd voor Zijn dienst! 13:5. Hij was een Nazireeér
(toegewijde) Gods. Simson was het instrument dat de Heere gebruikte tegen
de Filistijnen. Als de Geest van God hem aangreep, was hij onoverwinnelijk.

Simson werkt alleen 15:11-13. Hij was een werktuig van Gods Geest. Ook
Jezus werd door zijn volk overgeleverd. De discipelen verloochenden Hem.
Simson kwam van de stam Dan (Rechter) Simson is een voorloper van de
Rechtvaardige Rechter onze Heere Jezus . De naam Simson betekent: ZON.
Een nieuwe dag met een opgaande zon breekt aan Mal. 4:2; 2.Sam . 23:3,4.
Deborah zong al: Zij, die Hem liefhebben zijn, als de opkomende zon (5:31).
14:14. De geschiedenis van Simsons huwelijk en raadsel leert ons iets over de
zegenrijke gevolgen van de overwinning van de Heere Jezus over de macht van
de tegenstander die rondgaat als een brullende leeuw 1.Pet.5:8. Die verslagen
en gedode leeuw is een beeld van de duivel, die in Christus zijn meerdere heeft
ontmoet. De duivel is een “eter” die voortdurend op zoek is naar een prooi. Hij
is ook de sterke die zijn domein bewaakt en die alleen overwonnen kan worden



door lemand die sterker is dan hij. Wij weten wie de ‘eter’ overwonnen heeft.
Dat is de Heere Jezus Matt.12:29. Simson had geen wapen. Hij behaalde die
overwinning met zijn blote handen 14:5,6. De Heere Jezus trad satan tegemoet
in de kracht, die Hij bezat, zonder menselijke hulpmiddelen. Hij streed alleen!
Jezus overwon satan door de dood en nam zijn wapen (de dood) af Hebr.2:14.

Die overwinning is definitief en absoluut. Die overwinning heeft ook zegenrijke
gevolgen voor hen die geloven. Dat betekent
een spanningsveld. Enerzijds is de duivel al
een verslagen vijand. Anderzijds gaat hij
tekeer als een brullende leeuw of als een
engel van het licht. Zijn nederlaag staat vast.
De uitvoering van het vonnis wacht tot
Openb. 20:15. Daarom is de spijze die
uitgaat van de eter en de zoetigheid die
voortkomt uit de sterke nog niet voor
iedereen beschikbaar. De schepping deelt nog niet in die heerlijke gevolgen van
de triomf die Jezus heeft behaald, dat gebeurt bij Zijn wederkomst.
Ondertussen delen wij die met Hem verbonden zijn in de zoete en zegenrijke
resultaten van Zijn werk. Zij proeven nu al van Zijn honing die uitgaat van de
sterke. Simson en ook zijn ouders aten er al van 14:9. Alleen de familie van de
Overwinnaar deelt op dit moment in de zegen Luk. 8:21. Aanvankelijk bestond
deze familie eerst alleen uit Joodse gelovigen uit Israél. Later zijn de gelovigen
uit alle volkeren er bijgevoeg. Voor veel Joodse mensen is het evangelie een
verborgenheid, doordat er een bedekking over hun hart ligt Rom. 11:8;
2.Kor.3:15. Voor de Filistijnen is het een raadsel of een dwaasheid 1.Kor.1:18.
Als mensen tot bekering komen gaat die bedekking weg. Ook bij mij 2.kor.3:16

Het raadsel: Wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? Niets
is te vergelijken met die heerlijke gevolgen van het werk van de Heere Jezus,
die de sterkste vijand heeft overwonnen. Zijn liefde was sterker dan de dood.
Hij heeft hem die de macht over de dood had teniet gedaan. Wij zijn verlost en
wij zijn bevrijd. Wij genieten van voedsel, vrede, vrijheid en een eeuwig leven.
Die honing was een zegen van het beloofde Land Deut. 8:7-9. Het Land is een
beeld van de hemelse gewesten met zijn zegeningen Efz.1:3. Zijn overwinning
geeft ons alles! Honing verlicht onze ogen ons hart en verstand 1.Sam.14:27.

15:19. De bron van de roepende.
In hoofdstuk 15 zien we hoe Simson’s strijd tegen de Filistijnen een hoogtepunt
bereikte en hij als de grote overwinnaar te voorschijn komt. Het was niet zijn



eigen overwinning, maar het werk van God. Simson is een afhankelijk mens
net als wij, die Zijn werktuig is om de
overwinning op de Filistijnen te bewerken.
Toen hij dorst kreeg riep hij: Gij hebt door
Uw knecht, deze grote verlossing
geschonken. Moet ik van de dorst sterven
en zal dan ook nog ik in de handen vallen
van die onbesnedenen. 15:18. Het
voorgenomen huwelijk van Simson gaf
aanleiding tot de eerste confrontatie met de
bezetter 14:4. Zijn toorn was heftig, omdat ze zijn geheim ontfutseld hadden.
Hij doodt 30 mannen en houdt zijn woord 14:12. Later ging hij terug naar
Timna tijdens de tarweoogst 15:5. Hij wilde het goed maken met zijn vrouw en
nam ook een geschenk mee (Een
geitenbokje). De vader van zijn vrouw, had
haar aan zijn vriend gegeven. Hij gaf Simson
geen toestemming om binnen te komen.
Dit werd een probleem voor de Filistijnen.
Simson ging weg en ving 300 vossen en
bond hun staarten aan elkaar met een
brandende fakkel. Hij joeg die dieren in het
koren van de Filistijnen. Alles ging in
vlammen op en zij namen wraak en verbranden de vader met zijn dochter.
Simson sloeg zijn vijanden kort en klein en hij bracht hen een hele zware slag
toe 15:8. Daarna trok hij zich terug in de rotsspleet van Etam, waar hij veilig
dacht te zijn. De Judese mannen onderhandelden met het vijandige leger. Dit
had gevolgen dat de Judeeérs naar Simsons schuiplaats gingen om hem te
binden en over te leveren. Ook Jezus werd verraden en overgeleverd. Simson
ging akkoord maar eiste wel dat zij hem niet zouden doden. Ze bonden hem
met nieuwe touwen en voerden hem uit de rotskloof naar de filistijnen.15:9.
De woonplaats in de rots, doet mij ook denken aan Mozes Ex. 33:21,22.
In Jezus, de Rots zijn wij veilig voor Gods oordeel en de macht van de vijand.
Simson werd meegevoerd door de mannen van Juda, die zich gedroegen als de
handlangers van de vijand 15:13. Wij verliezen onze positie nooit, maar de
vijand is er wel op uit om ons te beroven van het praktische genot hiervan.
Met de hulp van God was Simson onaantastbaar voor de vijand 16:12. Het was
geen eervolle overwinning met de ezelskaak van een dood en onrein dier.
Simson gaf God geen eer van de overwinning en God maakte hem daarna klein.
Opeens kreeg hij vreselijke dorst. Toen besefte Simson, dat hij afhankelijk was
van zijn God en dat hij Hem altijd de eer moest geven 15:18. Aan Hem alle eer!




De Heere sloeg acht op de stem van Simson. Zijn gebed werd verhoord 16:28.
Simson noemt hem de bron van de roepende 15:19. Hij zorgt voor verkwikking.
Die frisse waterbronnen zijn een beeld van de Heilige Geest 1.Kor. 12:13.
16:13,3. De sterke en de sterkere. Er is geen persoonlijke overwinning , maar
een overwinning over een stad. Die stad met zijn poorten symboliseren de
sterkte van de vijand. 15:20. Gaza betekent de sterke. Het was de sterkste stad
van de 5 steden. We hebben een beeld van de geweldige macht van de duivel.
16:21. Hier speelt ook het slottoneel af van het leven van Simson. Jes. 25:2.
Jezus is neergedaald naar de lagere delen, maar Hij is nu verhoogd. Efz. 4:8.
Zijn triomf is volkomen, zoals die van Simson, die de stads poort droeg 16:3.
De gesloten stadspoort kon Simson niet tegenhouden. De dood kon Jezus niet
in het graf houden. Hij verbrak alle banden van de dood: Hij is de Levensvorst!
De poorten van het dodenrijk zullen de Heere Jezus nooit overweldigen.

De derde Filistijnse vrouw die een rol speelt in zijn leven heet Delila. Het is
weer een ongelijk span Deut.7:2-4. Een
gelovige zondigt nooit goedkoop. 16:4,5. Zij
zal een vorstelijk geschenk ontvangen, als zij
vertelt waar de kracht van Simson vandaan
komt. Het was niet eenvoudig om achter het
raadsel te komen 16:4,5,9,13,14. 16;17-20.
Ze slaagt erin om zijn geheim te weten. De
Heere week van Simson Hij wordt nu een
makkelijke prooi nu zijn kracht verdwenen
is, zonder zijn haar. Werd dit het roemloze einde van de richter van Israél?

De Heere liet hem niet in de steek. Er zijn veelbelovende woorden. Er staat:
16:22. Zijn haar begon weer aan te groeien. Dat gaf hoop voor de toekomst.
Hebr.11:6,32.Simson bracht ook vreugde aan Gods hart door zijn geloof.

De positie van de Nieuw Testamentische gelovige is anders. De Geest van God
woont permanent in ons Joh.14:15-17; Efz.1:13. Laten we in afhankelijkheid
blijven leven. De Heilige Geest zal van ons niet wijken, maar wij kunnen die wel
belemmeren of uitblussen Efz.4:30; 1.Thes.5:19. Simson was geestelijk blind
voordat hij fysiek blind werd 16:21. In de gevangenis van Gaza wachtte hem
een jammerlijk lot. Wij moeten hiervan leren. De gelovigen te Galatié waren
ook goed begonnen 2:16. Zij hadden zich laten betoveren 3:1. Zoals Simson zich
liet betoveren door Delila. Dit leidde tot geestelijke blindheid en slavernij
4:9;5:1. Laten wij ons als ware nazireeérs gedragen en het geheim van onze
toewijding d.i. onze zalving met de Geest en onze afhankelijkheid van God niet



prijs geven. Laat onze gedachten niet door al die verleidingskunsten van de
vijand worden afgetrokken van de eenvoudige en loutere toewijding aan Jezus.

16:30. Het einde van het leven van Simson is een treffend voorbeeld van de
laatste en de definitieve overwinning van Jezus over de macht van de vijand.

In Zijn dood lag het geheim van Zijn overwinning. Openb.1:17,18.  Alles van
het Oude Testament verbleekt, als we naar de Heere Jezus kijken. Simson stierf
met zijn vijanden. Jezus stierf voor Zijn vijanden. Simson wilde zich wreken.
Jezus stierf uit liefde. Simson werd begraven in het graf en dat was het
definitieve einde van zijn loopbaan. Jezus is verrezen uit het graf en zo zijn wij
Zijn vroegere vijanden met Hem mede opgestaan tot een nieuw leven.
Ongeveer 3000 Filistijnse vijanden vonden de dood 16:27. Op de Pinksterdag
werden er 3000 mensen bijgevoegd die tot een geestelijk leven kwamen.

Er is ook moreel een hemelsbreed verschil tussen Simson en de Heere Jezus.
Het type blijkt in vele opzichten ook een anti type. Zoals dat is met veel typen
te beginnen met Adam Rom. 5:14. Het falen van die eerste mens, stelt de
volmaaktheid van de tweede mens des te meer in het licht. Jezus heeft Zijn
toewijding nooit prijs gegeven en was trouw tot in de dood. Tweemaal heeft
Simson zijn geheim prijs gegeven onder druk van een vrouw. De sterke held,
die een stad kon innemen, kon zijn eigen geest niet beheersen Spreuk. 16:32.
Jezus ging vrijwillig en Zijn weg ging omhoog. Bij Simson zien we een dalende
lijn, letterlijk maar ook figuurlijk 14:1,
16:4. Met zijn groeiende haar, groeide ook
weer zijn afhankelijkheid van God. Hij
leerde daar om weer te bidden. Zijn laatste
wens om met de Filistijnen te sterven ging
in vervulling. De Heere gaf hem nog één
keer zijn boven natuurlijke kracht terug.
Simson moest hen vermaken. Het was wel
het voorspel van hun eigen ondergang. Er
kwam een confrontatie met Dagon 16:23,24 die het onderspit moet delven.

Alle eer aan Jezus die door Zijn dood en opstanding heeft getriomfeerd over
de afgodische machten. In die twee pilaren waar Simson tegen aan leunde
zou je schaduwbeelden van de twee tabletten van de wet en de twee balken
van het Kruis kunnen zien. Rom.10:4, Kol.2:15. De Heere Jezus heeft een
geweldige overwinning behaald en eens zal elke knie zich buigen en elke tong
belijden dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader Fil. 2:8-
11. Jezus is en blijft in alles de grote overwinnaar en Hem komt toe alle eer!




