Boaz betekent: In Hem is mijn kracht
Boaz is ook een prachtig schaduwbeeld van de Heere Jezus.
Boaz hield van Ruth, voordat zij van hem hield. Joh.15:16.
Ruth had daarvoor een besluit van overgaven genomen Ruth.1:16 en studeerde
de Bijbel. Daarom wist zij van haar rechten Lev.25:25-55. Zij wandelde in geloof.

De Heere bracht haar naar het juiste veld, naar de juiste man, op de juiste tijd.

Toen Naomi de naam van Boaz hoorde verdween haar bitterheid en werd zij
weer de liefelijke (Naomi) en toen luisterde Ruth wel weer naar haar. Ruth 3:1.

Boaz begreep ook precies waarom Ruth gekomen was Ruth. 4:14
Boaz deed alles volgens de wet. Matt. 5:17.
Boaz is de Oud Testamentische Goel (De Verlosser).

Boaz verliet het land niet tijdens de hongersnood zoals Elimelech en Naomi.
Daarom kan hij tot zegen zijn voor Naomi en Ruth met hem verzoenen Ef.1:7.

Ruth wandelde eerst in geloof en ontving de overblijfsels van het veld. Daarna
lag zij aan zijn voeten. Zij eindigt als zijn bruid en deelt in de erfenis. Rom. 8:17.

Uit hun huwelijk kwam de zoon Oded (Hersteller van het leven). Ruth is ook in
de lijn van David en zelfs in het geslacht register van de Heere Jezus. Matt. 1:5.

Zij begon als Moabitische maar eindigt als een Koningskind
Er zijn ook verschillen.

Boaz kende geen pijn of afwijzing, toen hij in de stadspoort zat.
Dat was wel zo bij de Heere Jezus Psalm. 69:13.

Boaz ontving aanzien en respect in de stadspoort.
Boaz kende geen armoede, maar de Heere Jezus wel. 2.Kor 8:9.

Het kostte Boaz wat om zijn bruid te verwerven.
Het kostte de Heere Jezus zijn leven om Zijn bruid te verwerven.



