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Elijah en Elisa die samen 100% van Gods taak vervullen. 
 
Met vreugde begin ik nu te schrijven over Elijah en Elisa die ik samen breng. 
Samen deden ze de volledige wil van de Heere God. Dat weet ik omdat Elisa 
twee derde ontving van de Heilige Geest (2.Kon.2:9). Het betekent dat Elijah 
een derde heeft volbracht. Dat gebed is verhoord. Elijah deed acht wonderen 
en Elisa deed 16 wonderen. Mozes ontving het gebod om het volk uit Egypte en 
in het beloofde Land te brengen heeft hij ook niet vervuld (Ex.3:8). Hij vervulde 
vijftig procent, want Hij bracht ze uit Egypte, maar Jozua bracht ze in het Land. 
Toen Mozes en Elijah de Heere Jezus ontmoetten op de hoge berg spraken ze 
over Zijn Exodus (Heengaan Luk. 9:31). De Heere Jezus ging de hele weg (100%) 
Dat is de weg van het Kruis naar Golgotha (2 Kor.5:21). Hij deed dat voor ons! 
 
Het is gedurende de donkerste tijd van Israëls geschiedenis ( 1.Kon.12:28-32). 
De koningen die het volk bij God moesten brengen deden dat niet (13:33,34). 
Zo koning, zo volk (14:16;15:30; 15:34; 16:26). Van Omri wordt gezegd: Hij 
deed meer kwaad dan de vorige Koningen. Geen wonder dat Salomo zegt: 
           Spr. 29:18. Als er geen visioen is raakt een volk losgeslagen.  
De koning van de stam van Judah begon met David en eindigt met Achab. 
Achab is getrouwd met Izebel. Haar vader Ethbaäl betekent Baäl is met mij. 
Hij vermoordde de Koning van Tyre en regeerde 32 jaar. Zijn koningschap 
duurde 62 jaar.  Izebel betekent (De god van het vuilnis). Zij is een afgoden 
dienares van Baäl en zij is ontzettend slecht en harteloos. Zij vermeerderde ook 
de aanbidding aan Baäl ( 1.Kon.11:4-8) en zij vervolgde de profeten van God. 
Zij was ook schuldig aan de dood van Naboth (1.Kon.21:23; 2.Kon.9:36).  
Achab bouwde twee tempels in Samaria. Een voor Baäl en een voor Astarte. 
Zij zochten naar iemand anders dan hun Schepper. Zij aanbaden Baäl en Astarte 
omdat ook sex een deel van hun aanbidding is. Zij zochten voorspoed buiten de 
Heere God om (Deut.11). De Heere houdt van het Land en Zijn liefde rust erop. 
1.Kon. 16:33. Achab deed meer dan alle Koningen om God tot toorn te wekken. 
 
Elijah net als Mozes leefden een lange tijd in eenzaamheid voordat de Heere 
God hen ging gebruiken. Zijn Naam betekent: Wiens God de Heere is. Ik geloof 
dat zijn ouders God vrezende mensen waren om hun zoon deze naam te geven. 
Hij is opgevoed buiten het Land ten oosten van de Jordaan (Gilead). Hij kwam 
uit het plaatsje Tishbe wat vreemdeling betekent. Hij kwam tot het volk vanuit 
buiten Israël en ging weer naar de Hemel buiten Israël. Dat was al een teken. 
Voetnoot: Gelovigen worden vreemdelingen genoemd in de wereld 1.Pet.2:11. 



Wij zijn in de wereld, maar niet van dit wereld systeem (Joh. 15:18-21). Allen 
die Godvruchtig leven worden vervolgd (2 Tim. 3:12).  We zijn Hemelburgers. 
 
Elijah kwam ook niet van de profeten school van Samuel. Zijn mantel was van 
kamelen haar en hij had een leren riem om. Hij koos ervoor om tot de Zijne te 
komen, maar Hij kwam uit het buitenland. Als de koning faalt dan stuurt God 
een profeet. Deze kleding werd de kleding van de toekomstige profeten (Zach. 
13:4). Die kamelen mantel droeg Johannes de Doper en hij was de grootste van 
alle Oud Testamentische profeten (Mt.11:11). Elijah was geen zoon van een 
profeet en hij had een eenvoudige achtergrond. Jehosafath had geen respect 
voor de profeten van de profeten school (2 Kron. 18). Die school was niet meer 
wat het eens was. Ze waren niet trouw aan Gods Woord (1.Kon.22:7). In de tijd 
van Jeremiah profeteerden ze zelfs in de naam van Baäl (Jer. 2:8). Die profeten 
leefden niet in een hechte relatie met Jehovah. Elijah leefde wel dichtbij God. 
 
1 Kon17:1 Hij zegt opeens tegen Achab dat hij voor Gods aangezicht staat .  
Niemand in Israël dat de Heere leeft (1 Kon. 18:36-39). Elijah had dat buiten 
het Land geleerd. Er zijn veel mensen die de Heere in een eenzame plaats leren 
kennen. Ik denk even aan Mozes, David, Johannes de Doper en ook Paulus. 
Elijah zegt: Ik heb mij zeer voor de Heere God van de legermachten ingezet.  
Elijah wordt wel het meest genoemd in het Nieuwe Testament (Liefst 27 keer). 
Opeens komt hij in beeld en confronterend hij. Opeens verdwijnt hij ook weer. 
Het is wel fascinerend hoe vrijmoedig Elijah is. Hij behoort de levende God toe. 
                   Hij sprak tegen koning Achab als of hij de Koning was. 
Elijah spreekt met Gods autoriteit en wat Elijah zegt, dat zegt de levende God. 
Elijah probeert geen indruk te maken, maar vertelt Achab wat hij moet horen. 
Hij werd ook door God Zelf gezonden, net zoals Johannes de Doper (Joh.1:6). 
Zij stonden recht voor God en dan heb je geen vrees voor mensen (Spr. 28:1). 
    Ezech.22:30. In de tijd van Achab was er nog één man die in de bres staat. 
Voetnoot: Nadat wij gestorven zijn, maakt de opinie van alle mensen niet meer 
uit of hoe ze ook over je dachten. Wat uitmaakt is de gedachte die de Hij over 
jou heeft. Jij mag er gerust nu al over nadenken of dat de Heere op die dag, na 
dit leven hier zal zeggen dat jij ook een trouwe knecht van hem geweest bent.   
17:2-4. Elijah was verteld, wat te doen en hij deed wat hem was opgedragen en 
daar ontmoet hij Gods vrienden (De raven) die deden wat hen was opgedragen 
Het is apart dat een profeet (mond) verteld wordt  dat hij zich moet verbergen. 
De Heere weet hoe hij zijn profeet moet beschermen tegen de woede van de 
Koning. De spoorzoekers dachten nooit, dat raven en Elijah bij elkaar horen. 
Die inhalige raven zijn onrein en werden toch gebruikt. Ze lieten geen sporen 
achter. Water dronk hij van de beek Krith. De Heere God voorziet ook altijd. 



Jes. 49:14-16. De Heere zorgt in een tijd van droogte, ook voor Zijn kinderen. 
Onthoudt dat Elijah had gezegd tegen Achab dat er geen regen zal vallen. Dit 
was hen jaren van tevoren al voorzegd (Lev. 26;18-39;  Deut.11:16; Amos.4:7). 
Elijah was de mond van God en leefde in afhankelijkheid (Joh. 5:30; 12;48-50). 
 
Voetnoot:  Het feit dat Elijah’s mond weer verdween van het Land was ook een 
oordeel. Het was hetzelfde als die droogte. Er waren wel profeten die leugens 
vertelden (2.Kron. 18; Jer. 14,23; Klaagl.2:9;Jes. 55:10). Amos vertelt ons dat er 
geen hongersnood naar brood is, maar wel naar het Woord van God (10,11).  
 
Voetnoot: Als we Lukas 4:16-30 lezen dan begrijpen we waarom de Heere God 
Elijah constant weg stuurt. Een profeet is niet welkom in zijn eigen woonplaats. 
De Heere leidde hem naar het buitenland, zodat hij zijn kostbare paarlen niet 
voor de zwijnen zou gooien. De Heere verwijderde constant zijn stem als een 
handeling van gericht. Dit is bevestigd door Azaria tegen Asa (2 Kron. 15:1-3). 
Ook vandaag zijn er minder predikers die het omgewisselde leven prediken 
Gal.2:20. De waarheid dat Jezus voor ons stierf om in hart te gaan wonen om 
zodoende door ons heen kan gaan leven. Er zijn ook vandaag predikers die de 
toehoorders misleiden en niet trouw zijn aan Gods Woord. De Heere stuurde 
Elijah vanuit  buiten het religieuze centrum  van Israël. Nadat hij de waarheid 
geproclameerd had ging hij weer de eenzaamheid in om de stem van God te 
horen. Laten wij ook buiten het kamp gaan. Laten wij een zijn met Jezus in Zijn 
afwijzingen en laten wij navolgers zijn van die weg (Hebr. 13:10-15; 11:37,38).  
 
De Heere stuurt zijn knecht naar een beek en niet naar een stromende rivier.  
Er is niets zeker en niets blijvend in de wereld (1 Kor. 7:31; Hebr 13:14). Een 
beek is afhankelijk van een stromende rivier. De les is dat we ons vertrouwen 
niet moeten stellen op een beek, maar op de Heere die wonderlijk voorziet.  
De God van de vallei is dezelfde God van de bergtop. Dat leerde Elijah daar! 
Op wonderlijke wijze ontmoet Elijah daar Gods vrienden en dat zijn die raven. 
De raven werd wat opgedragen en ze deden ook wat hen opgedragen werd. 
Elijah had het makkelijker met de dieren, dan met de mensen. Net als Noach. 
Lev.11:13-15. Het is goed om te weten dat de raven ook onreine dieren zijn.  
Zij deden precies het ongekeerde wat hun instinct is. Normaal vergaren zij, 
wat anderen overlaten. God gebiedt hen precies het ongekeerde dan wat zij 
normaal doen. De spoorzoekers vonden Elijah niet. Zij lieten geen sporen na!  
Onreine  raven en een profeet passen normaal gesproken echt niet bij elkaar. 
Als de Heere de raven met voedsel bij Elijah kan brengen dan zal Hij ook voor  
ons zorgen. Ik heb acht jaar in de Sinaï woestijn gewoond en de Heere heeft 
goed voor mij gezorgd. Mijn vader gebruikte altijd het voorbeeld van de raven. 



De Heere had Elijah daarheen gestuurd en daarna verandert Hij de natuur om 
op Zijn gehoorzame knecht te passen. De Heere liet het ook toe, dat die beek 
opdroog als gevolg van de aanhoudende droogte. We moeten niet vertrouwen 
op de gave, maar op de gever. Soms gebruikt de Heere zoiets om ons te leiden. 
Jezus zei dat er een tijd komt om te vluchten. Dat is geen teken van zwakte, 
maar van gehoorzaamheid (Matt. 10:23; Ps. 4;8). Toen David vluchtte van zijn 
zoon Absalom schreef hij ook. In vrede zal ik gaan liggen en weldra inslapen. 
17:7. Na verloop van vele dagen. Een preiode van een jaar. Gedurende alle vier 
seizoenen heeft de Heere gezorgd. Als het ons tegen zit kunnen we denken dat 
het een gevolg is van ongehoorzaamheid . Hier is het Zijn belofte (Deut.11:17). 
De Gever heeft ook altijd het recht om te nemen wat al van Hem is (Job.1:21). 
Hij kan het water en het voedsel stoppen, maar Hij verlaat ons niet Hebr.13:5. 
Luk. 4:25. De droogte duurde drie en een half jaar. Toen Achab geconfronteerd 
werd was er al een half jaar droogte. Als de regen weg bleef kon dat een gevolg 
zijn van de zonden van de mensen (Deut. 11:13-17; 1.Kron. 17:12-15). Het was 
veroorzaakt doordat Achab en Izebel het volk leidden in aanbidding van Baäl. 
Als gevolg van het gebed van Elijah werden er drie jaar toegevoegd (Jac. 5:17).  
Het feit dat Elijah verdween was een daad van discipline van God (Ps. 74:7-9). 
                                                1.Koningen 17:8-16. 
Als wij Gods Woord publiekelijk prediken moeten wij het in privé gehoorzamen. 
Hij moest wachten op Gods Woord voordat hij vertrok. Toen het water minder 
werd, kon hij het heft in eigen handen nemen. Dat deed hij niet Num. 9:18-22. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 


