1.Samuél. 22:1-5.

David was aan het einde van zichzelf en hij had al zijn krukken verloren om op
te leunen. In die periode roept hij de Heere aan en schrijft drie Psalmen.
Psalm. 34; Psalm 57; Psalm.142.

Op het moment dat hij terug is bij de Heere, komt zijn familie en allerlei
gebroken en afgewezen mensen die ook in de schuld staan naar hem toe.
Zijn familie was in het verleden niet sympathiek naar hem geweest.

Wat kan David hen geven?
(a). Allereerst volledige vergeving en zijn hart van bewogenheid en liefde.

(b). Een nieuw begin, een nieuwe zekerheid en een nieuwe hoop.
Onder Zijn leiding worden deze mensen machtige strijders (1. Kron.11,12).

(c). David leidt zijn Joodse familie als een Herder naar Moab (Ps.78:72).
Dit is de plaats waar zijn overgrootmoeder Ruth vandaan kwam.
We denken aan Psalm 23 als hij zijn Joodse familie in veiligheid brengt.

(d). David wordt geleid door de HEERE en die leidt hen met God’s Geest.
De Heere roept hem om naar Judah ( De muil van de leeuw) terug te gaan.
De veiligste plaats voor een gelovige is te leven in het centrum van Zijn wil.

David had een werk te doen en moest naar Judah als een teken van hoop
voor het volk en zijn volgelingen groeiden en groeiden geleidelijk in aantal.

Dit gedeelte is een prachtig voorbeeld van de Heere Jezus die zijn Joodse
familie in veiligheid brengt en een volk van gebroken mensen om zich heen
vergadert en hen traint tot machtige strijders! De Heere Jezus leeft als enig
teken van hoop in deze wereld die nog het domein van satan is (Kol.1:13).

Het is goed om bij Hem te schuilen, want Hij leidt ons naar de grazige weiden.
Hij traint ons en maakt ons naar Zijn eigen beeld gelijk (Rom.8:29).

Buiten de Heere Jezus hebben we niemand waar we naar toe kunnen gaan.
Zijn roepstem klinkt nog steeds naar Zijn Joodse familie en naar alle mensen:

Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en ik zal U rust gevenl.



