Daniel zes als een schaduwbeeld van de Heere Jezus.

Daniél

Daniel had bijzondere gaven en
vond genegenheid bij de Koning.

Zij wilden Daniel lasteren, maar
konden niets vinden Dan. 6:5,13.

Daniels vijanden probeerden hem
aan te klagen bij de Koning. 6:10.
Daniel ging bidden zoals voorheen

Koning Darius wist in zijn hart dat
Daniel niets verkeerds gedaan had
Darius probeerde Daniel te redden

Daniel 6:23 vertrouwde de Heere
en hij bleef trouw aan zijn roeping

In de nacht dat Daniél in de leeuwen
kuil was, kon de Koning niet slapen.

Een steen was voor de opening
gerold en verzegeld. Daniel 6:17

De Koning ging vroeg naar het
graf. Daniel 6:19

De koning was erg van streek

Daniel kwam levend uit de
leeuwen kuil. Daniel. 6:23

God zond een engel om de
bekken van de leeuwen dicht
te houden. Daniel. 6:22,23.
De koning was vol vreugde.

Jezus Christus

Handelingen.10:38

Mattheus. 22:15-46
Johannes. 8:6.

Jezus vijanden probeerden
dat ook bij Pilatus Mattheus
26:36-56; Lukas 22:40-46.

Pilatus wist het ook. Mattheus
27:19,24; Mark. 15:9,14 Lukas.
23:15,20,24

De Heere Jezus bleef ook trouw
tot de dood. Mattheus 26:39,42.

Matt. 27:19 Pilatus’ vrouw leed
en wist dat Jezus onschuldig was.

Ook voor het graf van de Heere
Jezus. Mattheus 27:60-66.

De vrouwen ging ook vroeg naar
het graf Lukas 24::1;Markus 16:1.

Maria Magdalena huilde Joh.20:11.

De Heere Jezus is op de derde dag
vroeg opgestaan. Mattheus. 28:6,7.

God zond een engel om de steen
van het graf weg te rollen
Mattheus. 28:2,8; Markus. 16:4,5.
De vrouwen waren vol vreugde.



Daniel was de grote overwinnaar De Heere Jezus is de overwinnaar

Over al zijn vijanden. Zij werden over de duivel en de demonen

in de leeuwenkuil geworpen 6:24. Kol. 2:15; Hebr.2:14; Matt. 27:5.

Nadat Daniel uit de leeuwenkuil Nadat de Heere Jezus opstond uit de

kwam, werd Daniel verhoogd en dood aanbaden de discipelen Hem.
kreeg de Heere God alle eer. Mattheus 28:9; Johannes 20:28.

1). Daniéls naam: God is mijn rechter. De Heere Jezus is de Rechter.

2). Het initiatief kwam van Daniel1:8. Het initiatief kwam van Jezus.

3). Daniel had een uitnemende Geest . Zoveel te meer de Heere Jezus.

4). Er was geen aanklacht tegen Daniel. Zo ook bij de Heere Jezus.

5). Daniel was een man van gebed. De Heere Jezus bad nachten.

6). De kuil had zijn graf kunnen zijn. Mattheus 27:60,66.

7) Daniel kwam levend uit de kuil. De Heere Jezus ook Fil.2:5.

De Heere Jezus is zoveel meer dan Daniél

Daniel heeft geen pijn gevoeld en ook geen God verlatenheid ervaren zoals de
Heere Jezus. Laten wij de Heere Jezus eeuwig danken die zoveel geleden heeft
en bovenal de God verlatenheid zodat wij die pijn en eenzaamheid nooit zullen
mee maken. Heb. 12:4; 13:5,6. De Heere Jezus is in alles meer en Hij is in alles
verder gegaan dan wij ooit zullen gaan. Hoe heerlijk is het om te leven met zulk
een Voorloper die voor ons uit zal gaan en ons ook nooit zal verlaten. Heb. 6:20.






