
                      Jezus weerspiegeld! 
 
                     Een vriendelijke groet aan allen, die dit lezen. 
 
Bij de opnamen hebben wij enkele personen genomen die schaduwbeelden zijn 
van de Heere Jezus. Allen kwamen natuurlijk tekort en dat gaven wij ook door! 
 
Wij hebben dit ook gedaan naar aanleiding van de woorden van de Heere Jezus 
tegen de farizeeën Joh. 5:39, 46 en later tegen de Emmaüs gangers Lukas 24:27 
 
Stefanus geeft als voorloper van Paulus het beste commentaar. Handelingen. 7. 
Paulus predikt en bewijst uit de Schriften dat Jezus de Messias is. Hand.9:20-22.   
Petrus zegt ook tegen Cornelius. Van Hem getuigen alle profeten. Hand 10:43a. 
Johannes schrijft: Het getuigenis van Jezus is de Geest van profetie Op. 19:10b. 
 
Drie voorbeelden van  schaduwbeelden met Jezus als werkelijkheid Kol. 2:17. 
 
Adam is de enige waar gezegd wordt dat hij een schaduwbeeld is. Rom. 5:14. 
Adam en Jezus hadden beiden als enigen dezelfde volmaakte hemelse Vader. 
Adam is het hoofd van het menselijk ras. Jezus van Zijn Gemeente Efeze. 1:22 
Adam was ongehoorzaam, maar de Heere Jezus was gehoorzaam. Rom. 5:12. 
 
Abel was een Herder. Jezus is eeuwig ook de goede Herder. Johannes 10:11. 
De Heere aanvaardde het offer van Abel en ook van Zijn Zoon. Heb.11:4;10:2. 
Abel en de Heere Jezus werden beiden zonder rede gehaat Gen 4:8; Joh.15:25 
Abels bloed roept wraak. Jezus bloed roept om vergeving en is beter Heb 12:24. 
 
Izak is de zoon die door de kracht van de Heilige Geest is geboren Heb 11:11,12 
De Heere Jezus is uit de maagd, door de Heilige Geest geboren . Lukas. 1:27,35. 
Izak ging vrijwillig op het altaar en hij aanvaardde zijn bruid Gen 22:6; 24:66,67. 
Izak nam Rebekka in de tent van Zijn moeder. Jezus deed dat niet. Efz. 5:31,32. 
 
Jozef en Benjamin zijn schaduwbeelden van Jezus en zij worden een. Gen.45:14 
Jezus is het Lam dat geslacht werd, dat staat en de Leeuw van Juda Openb 5:5,6 
Jozef heeft geleden maar werd verhoogd. Alles draait om Benjamin. Gen 43:13. 
Jozef & Benjamin stierven en zijn niet opgestaan Jezus is gestorven & opgestaan 
 
Mozes was nooit een slaaf in Egypte. Jezus was nooit een slaaf van de zonden. 
Mozes werd de bevrijder van Egypte . Jezus werd de bevrijder van de zonden.  
Mozes was zachtmoedig. Num. 12:3. Jezus was ook zachtmoedig. Matt.11:29. 



Mozes was een vergeven moordenaar Ex.2:12. Jezus heeft nooit gezondigd. 
 
Jozua kreeg van Mozes, dezelfde naam als Jezus en dat betekent: God redt.  
Jozua bracht hen in het land van rust. Jezus brengt ons in Zijn rust. Matt.11:28 
Jozua had geen goede onderscheiding Ex.32:17,18 Jezus had dat wel Joh.2:24. 
 
Simson werkte alleen als richter. Jezus vervulde het werk van verzoening alleen 
In zijn dood versloeg hij meer vijanden Richt. 16:30. Wij gedenken Jezus’ dood. 
Simson reageerde vaak in het vlees. Jezus wandelt altijd in de Geest. Ha. 10:38. 
 
Boaz was de bloedverwant die als eerste van Ruth hield. Jezus ook. Joh.15:16. 
Boaz deed alles volgens de wet Ruth 4:1-16. Jezus vervulde de wet Rom. 10:4 
Boaz heeft fysiek niet geleden voor zijn bruid. Jezus heeft geleden. Jesaja. 53. 
 
 
Elia is opgevaren naar de hemel 2.Kon.2:11 Jezus is ook opgevaren. Ha.1:9-11  
Elisa weende over de toekomst van zijn volk 2.Kon. 8:11. Jezus ook Luk. 19:41.           
Elia en Elisa die samen 1/3de plus 2/3de Gods taak vervulden. Jezus alleen 100%. 
 
David was uit de stam van Juda en geboren in Bethlehem. Jezus ook. Micha 5:2. 
Gezalfd met een hoorn die niet breekt en eeuwig. Jezus Koningschap is eeuwig. 
David is niet trouw aan één vrouw. Jezus is trouw aan een vrouw. Efez. 5:31,32. 
 
Salomo was de Koning van Vrede. De Heere Jezus is de Vredevorst Jesaja 9:5,6. 
Salomo mocht de tempel bouwen. Jezus bouwt Zijn gemeente als een tempel. 
Salomo werd ontevreden Pred.1:8; 4:8. Jezus was in alles tevreden. Jes. 53:11.  
 
Josafath deed wat juist was in de ogen van de Heere 2. Kron 17:3,4. Jezus ook! 
Josafath leunde totaal niet op eigen inzichten 2.Kron. 20:12. Jezus ook Joh 5:19. 
Josafath trouwde de verkeerde vrouw 2. Kron. 18:1. Jezus heeft de juiste vrouw 
 
 
Daniel was een man van constant gebed. Daniel 6:10 Jezus ook Matt. 26:36-56. 
Daniel vertrouwde de Heere en bleef Hem trouw Daniel 6:23. Jezus was trouw. 
Bij Daniël aanbaden zij zijn God. 6:25-27. Jezus werd zelf aanbeden. Matt. 28:9. 
 
De profeten waren als draadjes van een mantel. Jezus trok die mantel aan en is 
die mantel. Het laatste woord van God is ZOON! Heb 1:1. Zegen groet, Johan. 


