
Hand-out 11 Omgaan met listen en bedrog van de vijand 
 

1. De list van Gibeon (Jozua 9) 
• In de strijd om het beloofde land kreeg Israël te maken met de hoge muren 

van Jericho en met de zonden van Achan. Nu krijgt het volk te maken met de 
list van Gibeon. De tegenstander komt op verschillende manieren op ons af. 

• Jozua 7 kunnen we vergelijken met Handelingen 8, waar Simon de tovenaar 
zich op oneigenlijke gronden aan wil sluiten bij de gemeente. Simon was in de 
ban van tekenen en wonderen gekomen en op grond hiervan sloot hij zich aan 
bij de gemeente. Hij was niet echt bekeerd, maar alleen onder de indruk 
gekomen van het machtige handelen van God. Hier hebben wij vandaag ook 
mee te maken in de gemeenten. Mensen die wel onder de indruk zijn van 
bijvoorbeeld muziek, samenzang, onderlinge gemeenschap, en zich zonder 
bekering en wedergeboorte bij de gemeente aansluiten. 

• Bij de bergen Ebal en Gerizim beloofde het gehele volk Israël, de vrouwen en 
de kinderen, plechtig om naar Gods Woord te luisteren en het te 
gehoorzamen. Daarmee beloofden ze geen vriendschap te sluiten met de 
volken die in- en om Kanaän leefden. 

• Gibeon ging echter met list te werk. Ze beweerden uit een ver land te komen 
(versleten klederen en oud brood) en vroegen om met hen een verbond te 
sluiten. Ze hadden gehoord van de machtige daden van hun God. Op de 
vraag: ‘wie ben je en waar kom je vandaan’, wordt alleen de laatste vraag 
beantwoord met een leugen. Het opdringerige ‘Sluit nu een verbond met ons’ 
(vs.6 en 11) leidde ertoe, dat het volk de Here niet raadpleegde (vs.14) en 
Jozua tegen Gods woord in (Ex.34 vs.12 en Deut. 7 vs.2) vriendschap met 
hen sloot. 

• In Jak. 4 vs.4 staat: ‘Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God’! 
Wat Jozua deed, gebeurt vandaag ook veel in de gemeenten. Dan staan we 
als gemeente niet meer getuigend in de wereld, maar heeft de wereld haar 
plaats in de gemeente gevonden. In 2 Kor.6 vs.14-18 worden we als 
gemeente opgeroepen om ons van de wereld af te scheiden en worden we in 
Efeziërs 5 vs.6-11 gewaarschuwd voor drogredenen en opgeroepen om ‘niet 
men hen mee te doen’.  

 
Gespreksvragen: 

1. Jozua 7 en Handelingen 8 lijken qua gebeurtenis veel op elkaar. In welk 
opzicht? 

2. Welke fout maakte Jozua in 10 vs.14-15? 
3. Hoe moeten we Jakobus 4 vs.4 in praktijk brengen? 
4. Welke rol speekt Gods Woord in ons leven, wanneer het gaat om onze positie 

in de wereld?  
5. Wat zijn de gevolgen voor ons leven wanneer we vriendschap sluiten met de 

wereld? 


