Hand-out 12 De strijd om het beloofde land, toen en nu

. Het land in bezit genomen ( Jozua 10-11)

De uiteindelijke verovering van het beloofde land is profetisch. Hebr. 4 vs.8
leert ons dat de verovering uit Jozua ook over een andere, latere dag spreekt.
Er wordt hier gestreden tegen de koningen van het Zuiden (Jozua 10) en het
Noorden (Jozua 11). Ook in het boek Daniél, dat over de eindtijd handelt, gaat
het over de strijd tegen de koningen van het Zuiden en het Noorden (Daniél

11 vs.40-41). In deze eindstrijd zal de Vorst Michaél opstaan om voor zijn volk
te strijden (Daniél 12 vs.1), waar we kunnen lezen dat Israél uit deze vreselijke
strijd verlost zal worden.

Zowel de koningen van het Zuiden (Jozua 10 vs.5) als de koningen uit het
Noorden (Jozua 11 vs.4-5 sluiten zich aanéén om gezamenlijk tegen Israél te
strijden. Zo lezen we in Openbaring 16 vs.14 dat alle koningen der aarde zich
verzamelen om tegen Israél te strijden.

De Here God gaf aan het kleine volkje Israél de overwinning. Hij streed voor
hen door middel van: Verwarring, grote hagelstenen en een ‘stilstaande zon’
(Jozua 10 vs.10-13)! Bij de eindstrijd zal het ook zo gaan. Babel, de
verzamelnaam voor alle volkeren die tegen Israél optrekken, zal inderdaad
‘verward’ worden. In Openbaring 16 vs.21 wordt ook weer over grote
hagelstenen gesproken, waardoor de vijanden gedood worden. En de Bijbel
spreekt opnieuw over grote tekenen aan de hemel.

In Jozua 10 vs.14 wordt over een unieke dag gesproken waarop de Here voor
Israél streed. Deze unieke dag wordt vervuld in de eindtijd, wanneer Hij
opnieuw, zoals Hij vroeger streed, voor zijn volk zal strijden (Zacharia 14 vs.3).
Ook dan zal de zon stil blijven staan en de overwinning op één dag behaald
worden (Zach.14 vs.6-7).

Na de strijd lezen we in Jozua 11 vs.23 dat het land rustte van de strijd. Toen
gedeeltelijk en voor een korte tijd, maar in de eindtijd voor altijd!

Gespreksvragen:

1.

2.

3.

In Hebreeén 4 vs.8 lezen we dat de overwinning van het land over een latere
dag spreekt. Over welke dag?

Wat betekent voor ons persoonlijk de boodschap in Hebreeén 4 over de
sabbat?

Vele volkeren sloten zich aaneen om tegen Jozua te strijden (10 vs./5; 11
vs.4-5). Zien we dit ook terug in de laatste strijd bij Harmagedon? (Openbaring
16 vs.13-21)

De Here streed voor Israél d.m.v. verwarring, hagelstenen en verlenging van
de dag (Jozua 9 vs.10-15). Hoe zien we dit in de eindtijd terug?

Wat betekent Jozua 11 vs.23 voor ons en voor de eindtijd?



