
Aflevering 1 God belooft een land, een volk en grote zegen aan Abraham 
 

1. Het beloofde land (Jozua 1 vs.1-3 en Genesis 11 vs.31 – 12 vs.7) 
• Abraham vanuit Haran (Noordelijk Mesopotamië) geroepen om naar het 

beloofde land te gaan. ‘De Here ’had’ tot Abraham gezegd’ en herinnerde 
hem hieraan. Het sterven van zijn vader werd de aanzet om uit Haran (zijn 
land) te vertrekken. Uit zijn land, uit zijn maagschap en uit uw vaders huis!  

• De Here wijst Abraham een land aan dat Hij aan zijn nageslacht belooft te 
zullen geven (12 vs.7, 13 vs.14-17, 15 vs.18 en 17 vs.8). Belangrijk is het te 
weten dat dit land persoonlijk eigendom van de Here is (Lev. 25 vs.23). 
Daarnaast belooft de Here Abraham een volk en een zegen (Genesis 22 
vs.15-18). Deze belofte is onvoorwaardelijk en eeuwig.  

• Het gaat hier dus om Gods belofte en het door God beloofde land dat alleen 
door het geloof in bezit genomen kan worden (zie Hebr.4 vs.2-5 en vs.8). 

• Dit beloofde land is niet voor Ismaël, maar voor Isaak en zijn nakomelingen 
(Gen. 21vs.9-13). Net zoals Isaak uit de belofte ontvangen werd, zo zal Israël 
het land vanuit Gods beloften door het geloof ontvangen. Voorafgaand aan de 
geboorte van Isaak lezen we dat Abraham geloofde (Gen.15 vs.5-6). In deze 
beloofde zoon, zag Abraham ook de Here Jezus! Johannes 8 vs.56-58).    

 
Gespreksvragen: 

1. Abraham bleef onderweg naar het beloofde land steken. Heb je een idee, wat 
daar de oorzaak van was? Welke les kunnen wij hieruit leren? 

2. God beloofde Abraham een land, een volk en een zegen. Geldt deze belofte 
ook voor vandaag, zo ja, waarom? 

3. In Genesis 21 vs.9-12 en Galaten 4 vs.29 wordt al gesproken over de 
vijandigheid tussen Ismaël en Isaak. Kunnen we deze strijd ook vandaag zien, 
en hoe dan? 

4. Hebreeën 4 leert ons dat het land alleen via het geloof in bezit genomen kon 
worden. Wat betekent dit voor het huidige Israël? 

5. Wat kun je vanuit deze studie leren voor je persoonlijk leven? 
 


