Aflevering 1 Van oude schepping tot nieuwe schepping

Inleiding

Zonder inleiding of voorwoord begint de Bijbel met de openingszin: ‘In den beginne
schiep God de hemel en de aarde’. Geen uitleg, geen verklaring, alleen een Bijbels
gegeven dat we mogen aannemen.

In Psalm 8 lezen we over de heerlijkheid en de majesteit van de Here God die in zijn
schepping zichtbaar worden.

In Kolossenzen 1 vs.16 lezen we dat ‘alle dingen in Hem, door Hem en tot Hem
geschapen werden en dat alle dingen hun bestaan in Hem hebben’.

De Zoon van God, de Here Jezus, komen we dus al op de eerste bladzijden van de
Bijbel tegen. Het is precies zoals de Here Jezus in Johannes 5 vs.39 over het Oude
testament getuigt: ‘Deze zijn het welke van Mij getuigen’.

Zo zullen we ontdekken dat de eerste vier scheppingsdagen ook over de geboorte,
kruisiging, opstanding en hemelvaart van de Here Jezus gaan en dat de vijfde en de
zesde scheppingsdag over de uitstorting van de Heilige Geest en de geboorte van de
gemeente gaan. In de zevende dag zien we een aankondiging van het Messiaanse
vrederijk.

Het heilsplan van God leidt uiteindelijk tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
een nieuwe schepping, waaraan de gelovigen nu al deel gekregen hebben: Zo is
dan wie in Christus is een nieuwe schepping’ (2 Korinthiérs 5 vs.17).

Eerste- en tweede schepping, beide ontstaan door Gods Woord

Elke scheppingsdag begint met: ‘En God zeide’. Petrus getuigt dat ‘Door het Woord
van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde die uit en door water
bestaat’ (2 Petrus 3 vs.5). Psalm 33 vs.9 leert ons: ‘Hij sprak en het was er, Hij
gebood en het stond er’ en Johannes schrijft in zijn evangelie:1 vs.3 ‘Alle dingen zijn
door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is’. Dit
geldt zowel voor de oude- als voor de nieuwe schepping. Elke wedergeboorte is een
Godswonder, dat niet door menselijke inspanning, of door een langdurig proces,
maar door Gods Geest en zijn woord bewerkt wordt. Zo lezen we Jakobus 1 vs.18
‘dat Hij ons heeft voortgebracht (letterlijk ‘gebaard’) door het Woord der waarheid’ en
Petrus leert ons dat we ‘wedergeboren zijn uit onvergankelijk zaad, door het levende
en blijvende Woord van God’ (1 Petrus 1 vs.23).

De engel Gabriél zei tegen Maria: ‘Want geen woord dat van God komt zal
krachteloos wezen’, waarop Maria antwoordde: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij
geschiede naar uw woord’, waarop het grote wonder in Maria plaatsvond en zij
zwanger werd van de Here Jezus.

Wanneer de Bijbel spreekt over ‘Het Woord’, dan wordt daarmee meer bedoeld dan
alleen maar letters, woorden en zinnen. Johannes leert ons dat het Woord, de Here
Jezus Zelf is (Johannes 1 vs.1-2 letterlijk: ‘en het Woord was God, die was in den
beginne bij God’). Hij openbaart Zich via zijn Woord en dit Woord is zijn Zoon de
Here Jezus. In Johannes 1 vs.14 lezen we dat dit Woord vlees geworden is, waarin
de Here God Zichzelf aan de mensen geopenbaard heeft. Alle woorden en
wijsheiden vinden hun vervulling in de Here Jezus (Johannes 21 vs.25)! Bij zijn



wederkomst draagt Hij dan ook de naam ‘Het Woord Gods’ (Openbaring 19 vs.13),
waarop alle vijanden zullen zwijgen.

We zien dat aan het begin van de eerste schepping ‘Gods Geest boven de wateren
zeefde’ en dat bij het begin van de nieuwe schepping Gods Geest uitgestort werd in
de zielen van hen die tot geloof gekomen waren.

De schepping in zes dagen, zoals de Bijbel deze beschrijft, en de evolutieleer zijn
onverenigbaar. Een zogenaamde door God gestuurde evolutie, ontkracht het
evangelie. De Bijbel leert ons dat Adam de eerste- (1 Korinthiérs 15 vs.45) en de
enige mens (Handelingen 17 vs.26) was, waaruit alle andere mensen voortgekomen
zijn. Een evolutie uit bijvoorbeeld de apen zou meerderere mensen, buiten Adam om,
voortgebracht hebben! Bij een evolutionair proces gaat men uit van het gegeven dat
de sterkste overleeft. Het sterven en overleven van de sterksten leidt uiteindelijk het
evolutieproces tot het ontstaan van de eerste mensen. Hiervan uitgaande kunnen we
dus de conclusie trekken dat de dood er al was voér de zondeval, waarmee het
evangelie ontkracht wordt. De Bijbel leert ons heel duidelijk, dat door de zonde, de
dood gekomen is (Romeinen 5 vs.12).

Ook de theorieén rond de verschillende ijstijden proberen de historie van de
Zondvloed weg te poetsen. De meest gevonden fossielen zijn tijdens de zondvloed
ontstaan en niet, zoals men aanneemt door de verschillende ijstijden. Zo zijn ook de
verschillende dateringen die men hanteert zeer twijfelachtig!

Kenmerken van de aarde: woest, leeg en duister

V66r de Here God van deze aarde een prachtige schepping maakte was er aan deze
aarde niet veel eer te behalen! De aarde was vormeloos, zonder doel, inhoudsloos
en in duister gehuld. Maar er was hoop voor de aarde: ‘Gods geest zweefde over de
wateren’. Het woordje ‘zweefde’ wordt in het Hebreeuws wel vertaald met
‘klapwiekte’. Net als een Valkje in de lucht dat staat te ‘bidden’ voor hij naar beneden
duikt om een prooi te vangen. Zo zweefde de duif ook over de wateren van de
zondvloed en vond eerst alleen een plaatsje in de ark. Later zweefde de duif over de
Jordaan en daalde neer op het hoofd van de Here Jezus die uit het water van de
Jordaan omhoog kwam. Hij was op dat moment de Enige waarop Gods Geest kon
rusten!

Zo zien we het wonder van de eerste schepping plaatsvinden en Gods Geest boven
de wateren zweven, net zoals de Here Jezus Nikodemus later uitlegt dat het wonder
van de wedergeboorte alleen plaats kan vinden door de werking van de Heilige
Geest.

Misschien zijn de kenmerken: woest, leeg en duister van toepassing op uw leven?
Alleen door de werking van Gods Geest en zijn Woord is het mogelijk de verandering
mee te maken, die ook de aarde onderging, naar een leven, waarvan Hij zegt: ‘En
zie, het was zeer goed!'.

In den beginne schiep Elohim



De uitdrukking ‘Elohim’ is een meervoudsvorm van Eloah. Het was een drie-enig
God: de Vader, als architect, de Zoon, als werkuitvoerder en de Heilige Geest, als
leven gevende, die verantwoordelijk was voor het ontstaan van de schepping.

Zo was ook de nieuwe schepping: het plan van God de Vader, dat door zijn Zoon de
Here Jezus uitgevoerd werd en door Gods Geest eeuwig leven ingeblazen werd.

In zijn aardse leven zien we de Goddelijke drie-eenheid regelmatig beschreven, zoals
bij de doop van de Here Jezus in de Jordaan: De Zoon, die uit het water opsteeg, de
stem van de Vader uit de hemel: ‘Deze is mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik mijn
welbehagen heb’ en de Geest, die in de gestalte van een duif op de Here Jezus
nederdaalde (Mattheus 3 vs.16-17).

Zowel bij de geboorte, het sterven en de opstanding van de Here Jezus zien we het
werk van de drie-enige God. Bij de geboorte zien we de Vader die zijn Zoon zond, de
Zoon, die bereid was, zich te vernederen en de Geest, die Maria overschaduwde,
waardoor Maria zwanger werd.

Over zijn sterven lezen we in Hebreeén 9 vs,14 ‘Christus, die door de eeuwige Geest
Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft...” We lezen hier dus, dat
de Zoon, Zich door de Geest als een offer aan de Vader gebracht heeft.

En over zijn opstanding lezen we: ‘God evenwel heeft Hem opgewekt’ (Handelingen
2 vs.24), en in Johannes 10 vs.18 ‘k (de Here Jezus Zelf) heb macht mijn leven af te
leggen en het weder te nemen’, en in Romeinen 8 vs.11 ‘Indien de Geest van Hem,
die Jezus uit de doden heeft opgewekt...” Ook hier zien we dus een werking van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest, waardoor de dood overwonnen werd.

De eerste schepping, maar ook de nieuwe schepping zijn dus het werk van de Drie-
enig God.



