Aflevering 2 Er zij licht

Op de eerste dag schiep de Here God het licht, een beeld van het eerste
heilsfeit: de geboorte van Christus op aarde.

Er zij licht

In 1 Johannes 1 vs.5 lezen we: ‘God is licht en in Hem is in het geheel geen
duisternis’. Toen de Here God zich over de woeste, lege en duistere aarde ontfermde
brak als eerste het licht door. Nee, het was nog niet het licht van de zon, want die
werd pas op de vierde dag geschapen. Er is blijkbaar ook licht buiten ons
zonnestelsel!

Heino Falcke (bracht onlangs het zwarte gat voor het eerst in beeld) zei: ‘God is
begonnen met het licht want het licht is de meest fundamentele en stabiele factor van
ons gehele universum’. Het licht verandert nooit en is onvernietigbaar. De snelheid
van het licht verandert welleswaar door externe factoren maar valt daarna altijd weer
terug op haar vaste snelheid van bijna zo’n 300.000 km. per seconde!

De Here God wilde niet dat zijn licht door de aanwezige duisternis opgeslokt zou
worden en tot een soort schemerlicht zou veranderen. Vandaar dat Hij het licht van
de duisternis scheidde en het licht dag- en de duisternis nacht noemde.

We lezen in Genesis 1 vs.4 ‘en God zag dat het licht goed was’. In Johannes 1 vs.4
lezen we dat het leven, het licht der mensen is. Net zoals licht en leven bij elkaar
horen, behoren dood en duisternis ook bij elkaar. De duisternis heeft met zonde,
leugen en dood te maken, terwijl het licht voor reinheid, waarheid en leven staat.

‘Het is duister geworden in hun onverstandig hart’ (Romeinen 1 vs.21)

Door de zondeval is er een diepe geestelijke duisternis op alle mensen in de wereld
gevallen. Zonde, leugen en dood zijn tot alle mensen doorgedrongen, waardoor de
mensheid reddeloos verloren was. We lezen echter in Genesis 3 vs.9, dat de Here
God de gevallen mens tot zich riep. De Here God gaf zijn scheppingswerk niet op en
kondigde zijn heilsplan aan, dat uiteindelijk zou moeten leiden tot een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.

In de geboorte van de Here Jezus kwam het licht in de duisternis

Net zoals bij de eerste schepping begon de Here God ook nu weer met het licht. Bij
de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem, zond Hij zijn licht naar de aarde: ‘Het
volk dat in duisternis wandelt ziet een groot licht, over hen die wonen in een land van
diepe duisternis, straalt een licht’ (Jesaja 9 vs.1).

Johannes schrijft het zo mooi in 1 vs.9 ‘Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht,
was komende in de wereld’.

Met deze heilsdaad begon de Here God met zijn nieuwe schepping.

In vers 5 schrijft Johannes: ‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het
niet gegrepen’. De Leidse vertaling vertaalt hier: ‘en de duisternis nam het niet in zich
op’. En prof. Brouwer vertaalt hier: ‘en de duisternis heeft het niet overmocht’.

Aan de ene kant betekent dit, dat het licht door de duisternis niet geabsorbeerd,
overwonnen werd, en aan de andere kant betekent het dat vele mensen die in de
duisternis leven het licht niet aanvaard hebben.



In Johannes 8 vs.12 zegt de Here Jezus: Tk ben het licht der wereld, wie Mij volgt zal
nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben’. In 9 vs.5
zegt Hij: Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld’.

Woord, leven en licht

Johannes schrijft in 1 vs.4 ‘In het Woord was leven en het leven is het licht der
mensen’. In Gods Woord, kwam het leven naar ons mensen en in het leven het licht.
Leven en licht horen onlosmakelijk bij elkaar. De uitdrukking van femand die het
levenslicht ziet’ komt niet zomaar uit de lucht vallen! Zonder licht is leven onmogelijk.
Mensen die het licht uit de weg gaan en de Here Jezus verwerpen blijven in de
duisternis en zijn geestelijk dood.

Paulus formuleert het in 2 Korinthiérs 4 vs.6 wel heel mooi: ‘Want de God, die
gesproken heeft: ‘Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten,
om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van
Christus’. In het aangezicht van Christus ontmoeten we Gods heerlijkheid en vinden
we het waarachtige leven.

Petrus schrijft in 1 Petrus 2 vs.9: ‘Die ons uit de duisternis getrokken heeft tot zijn
wonderbaar licht, u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, een zonder ontferming,
nu in zijn ontferming aangenomen’.

Volgens 1 Johannes 1 vs.5-10 brengt het licht ons in gemeenschap met God de
Vader en met onze broeders en zusters in Christus.

Zo zien we dat door de aanvaarding van Het Woord, wij de Here Jezus Zelf
aanvaarden als het onvergankelijke leven en het licht waarin we Gods heerlijkheid
ontdekken.



