
Aflevering 5  Het water moet wijken, het droge komt tevoorschijn 
 

Op de derde dag kwam het ‘droge’ tevoorschijn, het derde heilsfeit: een beeld 

van de overwinning over de dood, de opstanding van de Here Jezus uit de 

dood. 

 

De zee, als beeld van de dood 

Op deze derde dag gebiedt de Here God de zee die de gehele aarde bedekte, zich 

terug te trekken op één plaats, zodat het droge tevoorschijn komt. De zee wordt in de 

Bijbel regelmatig met de dood vergeleken. Denk bijvoorbeeld aan Jona, die in de zee 

geworpen werd, maar volgens Jona 2 in het dodenrijk afdaalde. De Here Jezus 

vergeleek zijn sterven en afdalen in de dood met Jona, die in de zee afdaalde. In de 

doop, waarin we in het water afdalen, wordt ook het sterven met Christus uitgebeeld. 

Bij de zondvloed bedekte de wateren opnieuw de gehele aarde, waarmee de dood 

over de aarde regeerde. Zo is na de zondeval de dood over de gehele aarde gaan 

regeren en de aarde opnieuw onder een geestelijk zondvloed terechtgekomen 

Romeinen 5 vs.12). In Openbaring 20 vs.13 wordt de zee omschreven als de 

bewaarplaats van de doden. 

Heel vaak laat de zee haar onoverwinnelijkheid zien. We weten allemaal hoeveel 

werk en tijd het gekost heeft om via de Deltawerken en de Afsluitdijk de zee buiten 

ons land te houden. Op deze derde dag laat de Here God zien, dat Hij sterker is dan 

de wateren en hen gebiedt te wijken voor het droge. 

In Job 38 vs.8-11 en Psalm 104 vs.5-9 getuigt de Bijbel van de almacht van de Here 

God over van de wateren. In het Nieuwe Testament vinden we het zelfde getuigenis 

over de almacht van de Here Jezus over de wateren (Mattheüs 8 vs.27).  

 

Het droge wordt zichtbaar 

Waar het water verdwijnt, komt het ‘droge’ tevoorschijn. In het Hebreeuws is het 

woord ‘droge’ synoniem voor: aarde, fundament, of grond onder de voeten. Het is 

net, zoals Psalm 104 vs.5 ons hierover leert: ‘Hij heeft de aarde op haar grondslagen 

gevestigd, zodat zij nimmer wankelt’. Op de derde dag werd het fundament zichtbaar 

en het water, de dood, overwonnen! Zo gebeurde dit ook bij de opstanding van 

Christus op de derde dag, waarop de dood overwonnen werd en onvergankelijk 

leven aan het licht kwam (2 Timotheüs 1 vs.10). Op de derde dag, want het moest 

allemaal volgens de Schriften gaan (1 Korinthiërs 15 vs.4). Op de derde dag, net 

zoals Jona op de derde dag ‘op het droge uitgespuwd werd’(Jona 2 vs.10). Het gaat 

hier om het ‘teken van Jona’ dat Hij aan zijn omstanders gaf (Mattheüs 12 vs.39-40). 

Het teken van Jona had ook nog een andere betekenis! Het is bekend dat vlak voor 

de prediking van Jona aan Nineve een zonsverduistering plaatsvond, de 

zogenaamde Bur Sagale-zonsverduistering die op 15 juni in het jaar 763 rond 14.00 

uur in Nineve plaatsvond. Kort na deze zonsverduistering verscheen Jona in Nineve 

met zijn prediking, waarop de bevolking zich bekeerde. Wanneer de Here Jezus nu 

over het ‘teken van Jona’ spreekt, zou het heel goed mogelijk kunnen zijn, dat Hij op 

deze zonsverduistering doelde, want terwijl Hij aan het kruis hing werd ook de zon 

verduisterd (Lucas 23 vs.45), en dat rond hetzelfde tijdstip als bij Jona, waarop de 

mensen, zichzelf op de borst slaande, van het kruis wegvluchtten! 



Toen de wateren na de zondvloed overwonnen werden kwam ook het droge 

tevoorschijn (Genesis 8 vs.1,14).  

Ook in Exodus 14 vs.16, 21-22, 29 en 15 vs.19 lezen we over ‘het droge’, waarop de 

Israëlieten dwars door de Schelfzee naar de overkant trokken.  

Zowel bij de zondvloed als bij de doortocht door de Schelfzee zien we dat de wateren 

weg gestuwd werden door de (Oosten)wind, de ‘adem van God’ (Exodus 15 vs.8). 

De wind, die het water wegdrijft is een beeld van de Heilige Geest (adem) van God, 

waarvoor de dood moet verdwijnen (Romeinen 8 vs.11). 

Het zelfde wonder zien we bij de doortocht van Israël door de Jordaan in Jozua 3 

vs.17 en die van Elia en Elisa 2 Koningen 2 vs.8. 

 


