Aflevering 6 Het droge draagt vrucht

God sprak voor de tweede keer
De eerste keer sprak Hij tot de wateren, nu spreekt Hij tot het droge.
Nu het droge tevoorschijn kwam, gaf de Here aan het droge het gebod, dat zij jong
groen, zaadgevend gewas en vruchtbomen voort moest brengen.
e Jong groen, een beeld van het nieuwe leven dat in het opstandingsleven
zichtbaar wordt.
e Zaadgevend gewas heeft te maken met het vermenigvuldigen en het winnen
van anderen voor Christus
e Vruchtbomen spreken van het opstandingsleven, waarin de Here Zelf tot zijn
doel komt en verheerlijkt wordt.
Zo krijgt de opstanding in ons leven haar vervolg. Het is de bedoeling dat het nieuwe
leven zichtbaar wordt in ons leven, dat we ons vermenigvuldigen en vruchtdragen!
Dit kunnen we alleen vanuit het nieuwe leven dat we door de opstanding van de
Here Jezus en door zijn Geest ontvangen hebben. We komen twee keer de
uitdrukking ‘vruchten naar zijn aard’ tegen. We zijn allemaal verschillend en mogen
allemaal weer ander vruchten dragen, die bij het nieuwe leven passen, dat Hij ons in
het bijzonder gegeven heeft.
De uitdrukking 'En God zag, dat het goed was’ komen we hier twee keer tegen. De
eerste keer spreekt Hij zich positief uit over het droge dat vanonder het water
tevoorschijn komt, en de tweede keer over het nieuwe leven dat de aarde
voortbrengt. De Here wordt in de opstanding verheerlijkt, maar ook in het dragen van
vrucht in ons leven (Johannes 15 vs.8).



