Aflevering 7 Lichten aan het uitspansel en hun taak

De vierde dag is een beeld van het vierde heilsfeit, de hemelvaart van de Here
Jezus, die veertig dagen na de opstanding plaatsvond.

In de voorafgaande drie scheppingsdagen zagen we hoe een duistere, vormeloze
aarde vorm kreeg. De Here noemde het uitspansel ‘hemel’, het droge ‘aarde’ en de
samengevloeide wateren zeeén’ (vs.8 en 10). Zo werden de hemel, de aarde en de
zeeén geschapen. In de resterende drie dagen zien we hoe de Here de leegheid van
zijn schepping gaat invullen. Een lege hemel wordt eerst met hemellichamen- en
daarna met vogels gevuld, de aarde met allerlei soorten dieren en de mens en de
zeeén met allerlei soorten vissen.

Afstraling van Gods heerlijkheid

Op de eerste dag schiep de Here God het licht, en we hebben gezien dat de Bijbel
ons leert dat Hijzelf ‘het licht’is (1 Johannes 1 vs.5). In Psalm 84 vs.12 staat: ‘De
Here God is een zon en schild’ en In Hebreeén 1 vs.3 lezen we dat de Here Jezus
‘de afstraling van Gods heerlijkheid’ is. Hij is de ‘Grote lichtdrager’, het ‘waarachtige
licht dat ieder mens verlicht’ (Johannes 1 vs.9).Toen Hij op de berg verheerlijkt werd,
lezen we dat ‘zijn gelaat straalde gelijk de zon’ (Matthels 17 vs.2). En in Openbaring
1 vs.16 lezen we dat zijn ‘aanzien gelijk is aan de zon, die schijnt in haar kracht’.
Door de verschijning van Christus liet de Here God zijn licht op aarde schijnen
(Johannes 1 vs.9). Net zoals de maan het licht van de zon op aarde weerspiegelt, zo
was de Here Jezus de afstraling van Gods heerlijkheid op aarde. Aan het kruis werd
de zon verduisterd en de Here Jezus door God verlaten, waardoor Hij op dat moment
niet meer de heerlijkheid van God kon uitstralen. Bij de opstanding van de Here
Jezus brak het licht opnieuw door in deze donkere wereld en in dit licht werd het
onvergankelijk leven zichtbaar, wat een blijdschap!

Hemelvaart, een plaats in de hemel

Zoals de derde scheppingsdag vergeleken kan worden met de opstanding van de
Here Jezus op de derde dag, zo mogen we deze vierde dag van de schepping
vergelijken met de veertigste dag na zijn opstanding (Handelingen 1 vs.3). Op deze
dag gaf de Here God een plaats aan de lichtdragers in de hemel, net zoals de Here
Jezus zijn plaats in de hemel innam: ‘Hij werd opgenomen in de hemel en heeft zich
aan Gods rechterhand gezet’ (Marcus 16 vs.19). Hij werd uitermate verheerlijkt
(Filippenzen 2 vs.9). En in Openbaring 1 vs.16 lezen we dat zijn ‘aanzien was gelijk
de zon die schijn in haar kracht’. Vanaf deze plaats, kan Hij zijn licht over de gehele
aarde laten schijnen en niet, zoals daarvoor, alleen in Israél. In Johannes 9 vs.5 zegt
de Here Jezus: Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld’. Na zijn
hemelvaart hebben wij als gelovigen zijn taak overgenomen en zijn wij het licht der
wereld geworden. Het is niet ons licht, maar zijn licht, dat door ons heen straalt.

Gelovigen, een plaats in de hemelse gewesten
In Efeziérs 2 vs. 6 lezen we: ‘Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats
gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de



overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in
Christus Jezus’. Het gaat hier niet om de toekomende eeuwen’, maar om de
‘komende eeuwen’, de eeuwen die we nu beleven! Niet alleen de Here Jezus, maar
ook wij kregen onze plaats in de hemelse gewesten! In Filippenzen 2 vs.15 worden
de gelovigen beschreven als: ‘Kinderen Gods, te midden van een ontaard en
verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld...". Het
geslacht, waaronder we leven wordt beschreven als ‘ontaard’. De mens is niet meer
de mens, zoals de Here God deze geschapen- en bedoeld heeft. Hij is ontaard en
verkeerd!

Over de dagen van Noach lezen we dat ‘de boosheid van de mensen groot was en
de overleggingen van zijn hart te allen tijde slechts boos waren’ (Genesis 6 vs.5). De
Here Jezus leert ons dat de dagen van Noach zich zullen herhalen en het lijkt er op
dat we vandaag in deze dagen terecht gekomen zijn. In deze ontaarde schepping
mogen wij ons licht laten schijnen: ‘Laat zo uw licht schijnen onder de mensen, opdat
zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’
(Matthels 5 vs.16).

Daniél schijft aan het einde van zijn boek: ‘en de verstandigen zullen stralen als de
glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, als de
sterren, voor eeuwig en altoos’ (12 vs.3).

Grote diversiteit

In Jesaja 40 vs.26 lezen we dat de Here God alle sterren kent en bij name roept (zie
ook Psalm 147 vs.4). Zo lezen we ook in 1 Korinthiérs 15 vs.41 ‘De ene ster verschilt
van de andere in glans’. Elke ster is uniek en heeft van de Here God een eigen
plaatsje gekregen om zijn licht op aarde te laten stralen. Zo lezen we in 1 Korinthiérs
12 vs.18, dat ‘Hij aan elk in het bijzonder hun plaats in het lichaam aangewezen
heeft, zoals Hij heeft gewild’. Als lichtende sterren worden we dus opgeroepen om,
ieder op zijn eigen plek en op zijn specifieke wijze Gods licht uit te stralen.



