
Aflevering 8  De drievoudige taak van de lichtdragers 
 

In Genesis 1 vs.14 vinden we de drievoudige taak van de lichtdragers: 

 

 Scheiding maken tussen dag en nacht (1 Thessalonicenzen 5 vs.4-11) 

In Efziërs 5 vs.7 lezen we: ’Doet dan niet met hen mede’. De gelovigen in Efeze 

worden door Paulus opgeroepen anders te zijn: ‘Gij dan geheel anders, gij hebt 

Christus leren kennen’ (4 vs.20). In deze brief laat Paulus ons zien hoe het leven van 

niet-gelovigen er uit ziet en dat van gelovigen. ‘Wij maken het verschil’ leert Paulus 

ons in deze brief! En dit verschil zit niet zozeer in de leer, die we verkondigen maar 

veel meer in onze werken die we aan de wereld tonen! ‘Wij waren vroeder duisternis 

maar thans licht in de Here’ lezen we in 5 vs.8! Het licht trekt ons uit de duisternis en 

maakt scheiding, of je nu wilt of niet!  

 

 Tot aanwijzing dienen van vaste tijden, dagen en jaren 

In Israël is de kalender gerelateerd aan de stand van de maan. De nieuwe maand 

begint bij hen met de nieuwe maan. En zo is de stand van de maan bepalend voor 

de aanwijzing van de dagen en jaren. De stand van de hemellichamen is echter ook 

een aanwijzing voor de vaste tijden. Met deze vaste tijden worden de jaarlijkse 

feestdagen van Israël bedoeld, zoals het Paasfeest, Pinksterfeest en het 

Loofhuttenfeest. Met deze drie vaste feestdagen zien we drie belangrijke data in 

Gods heilsplan terug: 

Het Paasfeest: het feest van de verzoening op Golgotha, met daaropvolgend de 

opstanding van Christus. 

Het Pinksterfeest: het feest van de uitstorting van de Heilige Geest met als gevolg 

de geboorte van de gemeente. 

Het Loofhuttenfeest: het feest van dankbaar terugzien op de lange tocht van het 

volk Israël door de woestijn (der volkeren) naar het beloofde land en de vestiging van 

Zijn Koninkrijk. 

Als lichtende sterren is het onze taak om aan de mensen om ons heen aanwijzingen 

te geven en hen te vertellen over deze vaste tijden: de verlossing in Christus, de 

wedergeboorte door de Heilige Geest en de verwachting van zijn koningschap.  

 

Zoals de sterren ons aanwijzingen geven over de dingen die in het verleden maar 

ook in de toekomst plaats zullen vinden, zo hebben wij als gelovigen ook de opdracht 

om de mensen in onze omgeving hierover te informeren.  

 

 Lichtgeven op aarde 

De zon, maan en sterren krijgen de opdracht om over de dag en de nacht te regeren. 

Hen wordt heerschappij gegeven. Heerschappij voeren was de roeping van de eerste 

mens op aarde (Genesis 1 vs.26-28).  In Psalm 8 vs.6 en 7 lezen we hierover: ‘Gij 

hebt hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij 

doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zij voeten 

gelegd’ (Psalm 8 vs.7). Door de zondeval ging het licht uit, werd het duister op aarde, 

zijn wij mensen deze heerlijke positie kwijtgeraakt en werden we tot slavernij 

gedoemd. Door de verlossing in Christus en de wedergeboorte door de Heilige Geest 



zijn we opnieuw gekroond met Gods heerlijkheid en zijn we geroepen om als 

lichtende sterren ons licht op aarde te laten schijnen en zo over de dag en de nacht 

te regeren.  

 

Het licht gaat uit om daarna blijvend aan te gaan 

Jesaja 13 vs.9 spreekt echter over een moment waarop het donker wordt in de 

wereld om ons heen: ‘Want de sterren en de sterrenbeelden doen hun licht niet 

stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet 

schijnen. Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de  goddelozen hun 

ongerechtigheid…’ Het gaat hier over de periode die als ‘De dag des Heren’ 

aangekondigd wordt, welke met de ‘grote verdrukking’ begint. Dan hebben de 

gemeente en de Heilige Geest de aarde verlaten en wordt het donker op aarde. 

De volkeren zullen onder Gods oordeel terechtkomen en veroordeeld worden, 

waarna de Here Jezus in heerlijkheid terugkeert en de zon voorgoed op zal gaan. 

Uiteindelijk lezen we over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: ‘En er zal geen 

nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of het licht van de zon van 

node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in 

alle eeuwigheden’ (Openbaring 22 vs.5). 

 

 

 
 


