
 

Aflevering 9  Leven op aarde 
 

Op de vijfde scheppingsdag schiep de Here God het leven in de zee en in de 

lucht. Het leven kwam op aarde, een beeld van de uitstorting van de Heilige 

Geest, waarmee de Here God het leven op aarde deed neerdalen. Deze vijfde 

dag is een beeld van de vijftigste dag na de opstanding van de Here Jezus, 

waarop  het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest op aarde 

plaatsvond, het vijfde heilsfeit! 

 

Resultaat van de voorafgaande scheppingsdagen 

De vijfde dag van de schepping en de zogenaamde vijftigste dag, het Pinksterfeest, 

hebben gemeen dat het leven op aarde neerdaalde. Het was het resultaat van het 

voorafgaande. De voorafgaande vier scheppingsdagen waren een voorbereiding op 

de uitstorting van het leven op aarde. Zo weten we ook dat het alleen Pinksterfeest 

kon worden, als gevolg van de geboorte, het sterven, de opstanding en de 

hemelvaart van de Here Jezus. Na de vierde dag was de schepping in stille 

afwachting op de uitstorting van het leven dat op de vijfde dag plaatsvond. 

 

 

De uitstorting van het leven 

Zo gebeurde het ook bij de ingebruikname van de Tabernakel. Mozes had alles in 

gereedheid gebracht, alles stond klaar in afwachting op Gods heerlijkheid die op de 

tabernakel neer zou dalen. Zo ook bij de tempel van Salomo die na zeven jaar 

bouwen voltooid was en wachtte op het moment waarop de Here God nederdaalde. 

Ook bij de gelovigen die na de hemelvaart in gebed bijeen waren om te wachten op 

Gods belofte gebeurde hetzelfde. Toen de Here God zijn belofte vervulde en Gods 

Geest neerdaalde in de harten van de gelovigen werd de gemeente, de tempel van 

de levende God op aarde, een feit. Zo ook in Genesis 1 vs.20-23. Plotseling werd de 

schepping met Goddelijk leven vervuld, zoals dat ook met de Tabernakel, de tempel 

en de gemeente gebeurde. Het leven was overal aanwezig tot in alle hoekjes van de 

schepping. Zo wil Hij ons ook helemaal vervullen. 

 

Scheppen 

Voor de eerste keer wordt hier tijdens deze vijfde dag in Genesis 1 het woordje 

‘Scheppen’ gebruikt. In het Hebreeuws vinden we hier het woord ‘bara’ waar ons 

woord ‘baren’ vandaan komt en met de geboorte van iets uit het niets te maken 

heeft. In de voorafgaande dagen zien we steeds: ‘God zeide en het was alzo’. Maar 

nu lezen we: ‘God zeide…en toen schiep Hij’. Zodra we met levende wezens te 

maken krijgen, wordt de uitdrukking ‘scheppen’ gebruikt. De Bijbel leert ons duidelijk 

dat de Here God de bron van het leven is: ‘Want bij U is de bron van het leven, in uw 

licht zien wij het licht.’ (Psalm 36 vs.10). Er is geen leven buiten Hem. In 1 Timotheüs 

6 vs.13 lezen we over: ‘God die alle leven wekt’. 

 

Verscheidenheid 



We hebben hier te maken met een nieuw begin, waarin levende wezens de hemel 

zee een aarde vervullen. Het waren dieren in grote verscheidenheid, allemaal naar 

hun aard geschapen. Grote vissen, kleine visjes, diepzee duikers en oppervlakte 

zwemmers. Grote vogels en kleine vogeltjes, zangvogels en stille vogels, 

hoogvliegers en laagvliegers. Leven in een grote diversiteit. Zo is het ook met het 

leven dat met Pinksteren uitgestort werd. Juist met onze diversiteit in de gemeente 

mogen we getuige zijn van de veelkleurige wijsheid van God. We moge ons als 

levende stenen laten gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis leert Petrus 

ons in 1 Petrus 2 vs.5 ons. Levende stenen die allemaal verschillend zijn, maar heel 

bruikbaar voor Hem. 

 

Zegen 

De levende wezens worden door hun Schepper begroet. In het Hebreeuws kun je in 

plaats van ‘God zegende ze’ ook lezen: ‘God begroette ze’! De levende wezens 

ontvingen Gods zegen en de grondbetekenis van zegen is in het Hebreeuws ‘Zich 

uitbreiden’. Gods zegen leidt tot vruchtbaar zijn, talrijk worden en vervulling, volheid. 

 

Wedergeboren 

Op de vijftigste dag ontvingen de gelovigen Gods belofte en kwam God Geest in hen 

wonen. Daarmee werden ze opnieuw geboren, kregen ze deel aan de Goddelijke 

natuur (2 Petrus 1 vs.4) en werden ze als kinderen van God aangenomen. 

Zo ontvingen we: 

Goddelijk leven, met een andere identiteit. 

Overvloedig leven, tot zegen voor anderen.  

Overwinnend leven, krachtig en sterker dan de zonde 

Vruchtbaar leven, verbonden aan de wijnstok om vrucht te dragen. 

   

 


