
Aflevering 10 Laat ons mensen maken 
 

Op de zesde dag schiep de Here God de verschillende dieren op aarde en 

tenslotte de mens, om over de aarde te heersen. Deze zesde scheppingsdag is 

een beeld van het zesde heilsfeit, de geboorte van de gemeente, de ‘nieuwe 

mens’ (Efeziërs 2 vs.15), als gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest. 

 

Levende wezens op aarde (vs.24-25) 

De voorafgaande dag laat ons zien hoe de hemel en de zee met leven vervuld 

werden. Op deze zesde dag is Gods aandacht gericht op de aarde. Nu werd de 

aarde met levende wezens vervuld. Het gaat hier om drie soorten: vee, kruipend 

gedierte en wild gedierte. Vandaag zouden we deze drie groepen wel in kunnen 

delen. Allereerst het wild gedierte dat we maar al te goed kennen. Bij vee denken we 

aan runderen schapen, ezels, paarden, geiten en dergelijke. Met kruipend gedierte 

bedoelen we insecten, reptielen, enz. Maar hoe we deze indeling moeten zien in die 

tijd? In ieder geval hebben we hier te maken met de totale dierenwereld van toen. 

Wat me opvalt is het feit, dat hier staat: ‘Dat de aarde voortbrenge’, waaruit blijkt dat 

de dierenwereld vanuit de aarde voorgekomen is. Dit in tegenstellig tot de mens, die 

zowel uit de aarde, alsook uit de adem van God voortgekomen is. Zo lezen we in 1 

Korinthiërs 15 vs.39 dat het vlees van mensen anders is dat dat van dieren! Het 

tweede dat me opvalt is de uitdrukking ‘naar hun aard’, dat in dit gedeelte vier keer 

gebruikt wordt. De verschillende dieren werden in verschillende, afzonderlijke soorten 

geschapen, die met elkaar niet te vermengen zijn. Wat me ook opvalt is dat alle 

dieren als herbivoren geschapen werden, aan wie het groene kruid tot spijs bedacht 

werd (vs.30). Zo zien we dat carnivoren niet uit de scheppende hand van God 

voortkomen, maar door de zondeval ontstaan zijn.     

 

Laat ons mensen maken (vs. 26-31) 

Hier begint het scheppingshoofdstuk met een nieuwe fase, die ingeleid wordt met de 

woorden: ‘Laat ons mensen maken’ . Nu zowel de aarde, de zee en de hemel met 

(zoog)dieren, vissen en vogels gevuld is, kiest de Here God er nu voor om de mens 

te maken om over zijn schepping te heersen. Namens de Here God wordt de mens 

geroepen om over de gehele schepping te heersen. We lezen hier ook over in Psalm 

8 vs.4-9. In Hebreeën 2 wordt die gedeelte aangehaald en wordt hierover gezegd: 

‘Maar thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien 

Jezus’ (vs.8-9). Door de zondeval is de mens zijn heersende positie kwijtgeraakt, 

maar in Christus zal de Here God zijn positie weer herstellen. 

 

Naar ons beeld, als onze gelijkenis (vs.26-27) 

Om over Gods schepping te kunnen heersen, schiep Hij ons naar zijn beeld en 

gelijkenis.  

De schepping van de mens wordt in Genesis 1, en 2 drie keer beschreven:  

Eerst in 1 vs.27 ‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij 

hem; man en vrouw schiep Hij hen.’   



Vervolgens in 2 vs.7 ‘Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de 

aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens een levend 

wezen’. 

Tenslotte: in 2 vs.21-22 ‘Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; 

en terwijl deze sliep, nam Hij één van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. 

En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en 

Hij bracht haar tot de mens’. 

Deze drie berichtgevingen zoomen steeds verder in op dezelfde gebeurtenis. Eerst 

lezen we dát Hij de mens geschapen heeft, later hoe Hij dat gedaan heeft en 

tenslotte hoe Hij de vrouw geschapen heeft. In de volgende aflevering gaan we hier 

dieper op in. 

 


