
Aflevering 11 Scheppingsrangorde 
 

Naar Gods beeld schiep Hij hem 

Bij de eerste berichtgeving valt me op dat we eerst kunnen lezen dat Hij ‘hem’ 

(Adam) naar zijn beeld geschapen heeft en pas daarna man en vrouw sprak. Hierin 

zien we dat de positie van de man anders is dan die van de vrouw. In 1 Korinthiërs 

11 vs. 7 lezen we dat de man ‘het beeld en de heerlijkheid Gods is’. In vers 3 vinden 

we een drievoudige gezagsverhouding: ‘het hoofd van iedere man is Christus, het 

hoofd der vrouw is de man en het hoofd van Christus is God’. Zo vinden we in de 

schepping Gods (rang)orde, zoals Hij het bedoeld heeft. 

 

Hij blies de levensadem in zijn neus 

Bij de tweede berichtgeving zie we hoe de Here God de mens gemaakt heeft. Van 

stof uit de aardbodem boetseerde Hij het lichaam van de mens, maar daarna, lezen 

we, blies Hij de levensadem in zijn neus! De mens is dus op een andere manier 

geschapen dan de dieren. Wij hebben zijn ‘levensadem’ (Hebreeuws: Ruach, Grieks: 

Pneuma) ontvangen. Door deze levensadem werd de mens een ‘levende ziel’ 

(Statenvertaling) en ontving hij zijn persoonlijkheid: denken, voelen en willen. In deze 

laatste scheppingsdaad lag het geheim van het ‘beeld van God’ en ‘zijn gelijkenis’. 

Zo kon de mens in dienst van God staan en namens Hem over de aarde regeren. 

Toen de mens zondigde, verdween de levensadem van God uit de mens en stierf de 

mens. Weliswaar leefde het menselijk lichaam wel voort, maar zonder Gods Geest. 

De mens was niet langer beelddrager van God en kon zijn taak om te heersen niet 

meer volbrengen. In Genesis 5 vs.1-3 lezen we dat Adam naar de gelijkenis van God 

geschapen werd, maar dat zijn zoon Set naar de gelijkenis van Adam, naar zijn beeld 

verwekt werd, dus niet meer naar het beeld van God!  

 

De volmaakte Mensenzoon 

Toen de Here Jezus als de volmaakte Mensenzoon op aarde kwam, verscheen een 

mens, waarvan de Bijbel zegt, dat Hij ‘het beeld van de onzichtbare God’ was 

(Kolossenzen 1 vs.15), de ‘afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van het 

wezen van God’ (Hebreeën 1 vs.3). De Here Jezus was toen de enige mens op 

aarde die als beelddrager van God kon zeggen: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader 

gezien’ (Johannes 14 vs.9). Hij kwam om de zonde te overwinnen en ons te reinigen 

van alle zonden. Door Hem worden we opnieuw geboren en is de schepping van de 

nieuwe mens een feit! 

De ‘geweldige windvlaag’ uit Handelingen 2 vs.2 was het blazen van de Here God 

die zijn levensadem in het hart van de gelovigen blies, waardoor we uit de dood over 

gaan naar het eeuwige leven! In deze nieuwe mens mogen we opnieuw 

beelddragers van God zijn. In Kolossenzen 3 vs.10 lezen we hierover: ‘Dat we de 

nieuwe mens aangedaan hebben, die vernieuwd wordt tot de volle kennis naar het 

beeld van zijn Schepper’.  

 

Het is niet goed dat de mens alleen zij, Ik zal hem een hulp maken, die bij hem 

past 



De derde berichtgeving over de schepping laat ons zien, hoe Hij man en vrouw 

geschapen heeft. Op deze zesde scheppingsdag gebeurde hetzelfde 

scheppingswonder dat vierduizend jaar later als zesde heilsfeit plaatsvond: De 

geboorte van de gemeente. In Johannes 12 vs.24 vergelijkt de Here Jezus Zich met 

een graankorrel, die op zichzelf blijft, wanneer deze niet in de aarde valt om te 

sterven. Pas wanneer deze sterft komt er vrucht tot wel 100-voudig voort! Zo zal de 

Here Jezus ook moeten sterven om niet meer alleen te blijven, maar een bruid, een 

vrouw uit de handen van God te ontvangen. 

Zoals Adam in een ‘doodslaap’ terechtkwam, waarbij de Here God zijn zijde opende, 

waaruit zijn vrouw Eva tevoorschijn kwam, zo zou vierduizend jaar later de Zoon van 

God de dood ingaan en werd zijn zijde geopend, waaruit water en bloed, die de basis 

voor de gemeente vormen, stroomde. Zo kwam de gemeente, de bruid van Christus 

ook voort vanuit zijn zijde. Eva was ‘been van zijn been en vlees van zijn vlees’, 

lezen we in Genesis 2 vs.23, zoals wij als gemeente ook beschreven worden als het 

lichaam van Christus, zijn eigen vlees (Efeziërs 5 vs.28-29).  

Zoals Adam en Eva samen één vlees, één lichaam vormden, zo ook de gemeente 

met Christus. Hij het Hoofd, wij zijn lichaam, Hij de Bruidegom, wij zijn bruid, Hij de 

Herder, wij zijn schapen, Hij de hoeksteen, wij de levende stenen van Gods tempel. 

De éénwording van Adam en Eva en later die van Christus en de gemeente, wordt 

als een ‘groot geheim’ beschreven (Efeziërs 5 vs.31-32) dat eerst bij Adam en Eva 

zich voltrokken heeft en vierduizend jaar later tussen Christus en de gemeente, de 

nieuwe mens. 

 

Met Hem heersen 

Als mensen waren we niet meer in staat om over Gods schepping te heersen en we 

zien op dit moment de schepping in al haar delen zuchten. Sinds de zondeval draagt 

de mens niet meer Gods gelijkenis, zijn beeld in zich en is stervende dood. De Here 

Jezus, de Mensenzoon heeft de zonde overwonnen en biedt ons eeuwig leven aan, 

leven dat Gods gelijkenis draagt. Hij werd mens onder de mensen om de mens weer 

terug te brengen naar Gods oorspronkelijke plan, om over zijn schepping te heersen. 

De Here Jezus schaamt Zich niet om ons broeders te noemen en met Hem zullen we 

straks over de gehele schepping heersen. Wat een heerlijkheid zal dat zijn! Nu zien 

we het nog niet, dat we als mens over de schepping regeren, maar wij mogen nu al 

op Christus zien, die overwonnen is, met wie we straks samen mogen heersen 

(Hebreeën 2 vs.8-9).     

 

 


