
Aflevering 12 De zevende dag 
 

De zevende dag wordt beschreven als de volmaakte rustdag, waarop de Here 

God van al zijn werk rust. Het is de voleinding van Gods werk en beschrijft de 

eeuwige rust, want er komt aan deze dag kennelijk geen einde! De uitdrukking: 

‘Het was avond geweest en het was morgen geweest’  ontbreekt bij deze dag! 

Deze zevende dag is een beeld van het Messiaanse vrederijk, misschien wel 

het zevende millennium op aarde, waarin de Here tot zijn doel zal komen met 

zijn gehele schepping. 

 

We hebben hier te maken met een volmaakte rust omdat het werk ‘zeer goed- en 

voltooid’ was (1 vs.31). Het scheppingswerk was af en er hoefde niets meer aan 

toegevoegd worden. In Hebreeën 4 vs.3-4 lezen we ‘Zijn werken waren van de 

grondlegging der wereld af gereed…En God rustte op de zevende dag van al zijn 

werken’. Het gaat in dit gedeelte over de geschiedenis van Israël dat weigerde het 

beloofde land in bezit te nemen omdat dit volgens tien verspieders onmogelijk was. 

De muren waren te hoog, de inwoners te groot, onmogelijk! Juist in dit verband lezen 

we, dat de werken van de Here God al vanaf de grondlegging der wereld gereed 

waren. De Here was er allang klaar mee, ze mochten op dat moment in het geloof 

rusten in zijn werk, maar dat deed het volk niet. Ze dachten dat ze het zelf moesten 

doen! 

Toen het volk Israël uiteindelijk het beloofde land in bezit nam, was het volk er 

getuige van, dat de Here de muren van Jericho in liet storten. Ze mochten rusten in 

Gods werk, dat Hij al vanaf de grondlegging der wereld klaar had. 

Zo lezen we in Efeziërs 2 vs.10, dat wij ‘geschapen zijn om goede werken te doen, 

die God tevoren toebereid heeft’. Het werk, dat Hij door ons heen wil doen heeft Hij 

voorbereid en al gereed. Betekent dit dat we passief moeten worden? Nee! Om 

Jericho in bezit te nemen moest het volk zeven dagen om Jericho heen lopen en was 

er van passiviteit geen sprake! Zo heeft Paulus dag en nacht gewerkt en heel wat 

afgereisd. Maar toch mogen we in ons werk rusten in Hem. We worden opgeroepen 

om in Gods werk te rusten om te kunnen werken in Gods rust. 

 

We lazen in Genesis dat de Here God de mens op de zesde dag geschapen had. 

Zijn eerste dag daarna op aarde was dus al gelijk een rustdag, waar ook nog eens 

geen einde aan gemaakt werd! Zo laat de Here ons zien, dat Hij ons geschapen 

heeft om in Hem te rusten en ons aan Hem toe te vertrouwen. 

 

In Christus heeft de Here God, zijn werk dat Hij al vanaf de grondlegging der wereld 

gereed had, zichtbaar gemaakt. Toen Christus riep ‘Het is volbracht’, was het werk 

klaar en was ‘de dag van die sabbat groot’, lezen we in Johannes 19 vs.31.  

In Hebreeën 10 vs.11-14 zien we dat het volbrachte werk van de Here Jezus een 

einde maakte aan de eindeloze stroom van offers in de tempel en de handelingen 

van de priesters die nooit klaar waren met het brengen van offers. Christus heeft Zich 

voor altijd gezet aan de rechterhand van God. Hij was klaar, het werk was af, Hij kon 

rusten en wij in Hem!   

 


