
Aflevering 13 De vervulling van de zevende dag 
 

Het zevende millennium 

We leven nu ongeveer zesduizend jaar na de schepping. In 2 Petrus 3 vs.8 lezen we 

dat bij de Here ‘één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag’. Niet alleen 

de zevende dag, maar ook de zevende (feest)maand en het zevende jaar waren voor 

de Here heilig. Na zeven sabbatsjaren werd ook nog weer het Jubeljaar gevierd, 

waaruit blijkt dat het zevende jaar voor God heel belangrijk was. Zo zou het kunnen 

zijn, dat bij het bereiken van het zevende millennium ook het Messiaanse rijk zal 

aanbreken, waarmee de echte sabbat voor deze aarde aan zal breken. 

 

Honderdtwintig tijden  

In Genesis 6 vs.3 bepaalt de Here God de tijden voor de mensheid op aarde: ‘zijn 

dagen zullen honderdtwintig jaar zijn’. Over deze woorden is veel geschreven en 

nagedacht. Duurt het 120 jaar vóór de zondvloed komt? Waarschijnlijk wordt dit hier 

niet mee bedoeld. Wordt de mens na de zondvloed niet ouder dan 120 jaar? Ook 

niet, want velen zijn ook na de zondvloed ouder dan 120 jaar geworden. Vanuit de 

Joodse traditie gaat men er van uit dat het hier om de tijden gaat die de Here God 

voor de mens op deze aard bepaald heeft. Het gaat hier om 120 tijden en volgens de 

joodse traditie duren deze ‘tijden’ voor God altijd vijftig jaar, waarna weer een nieuwe 

tijd aanbreekt, de zogenaamde ‘jubeljaren’. Tussen de jubeljaren ligt telkens vijftig 

jaar. 120 tijden (jubeljaren) komt dus neer op 120x50 jaar= 6000 jaar. Nu is het 

wonderlijk te zien dat er 40 jubeljaren (2000 jaar) liggen tussen Adam en Abraham, 

40 jubeljaren (2000 jaar) tussen Abraham en Christus en 40 jubeljaren (2000 jaar) 

vanaf Christus tot nu. Aan het einde van de eerste veertig jubeljaren werd Isaak op 

de berg Moria geofferd, aan het einde van de tweede periode van 40 jubeljaren werd 

de Here Jezus op Golgotha geofferd en aan het einde van de derde periode van de 

40 jubeljaren zal het Lam dat geslacht is zich aan zijn volk laten zien, waarmee het 

volk tot de ware rust in zal gaan en de zevende rustdag ten volle zal ervaren.  

Vanuit deze Joodse verklaring mogen we zeer binnenkort het aanbreken van de 

zevende dag verwachten, het zevende millennium, het Messiaanse vrederijk met zijn 

volmaakte rust.  

 

 

 


