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Aflevering 6: Psalm 11 

Vertaling: Annechiena Vrolijk 

 

1. Voor de koorleider, van David. 

Bij de HERE schuil ik!  

Hoe zeggen jullie tot mijn ziel: fladder weg naar jullie gebergte, vogeltje! 

2. Want zie, boosdoeners spannen een boog,  

zij maken hun pijl klaar op de pees, 

om in duisternis te schieten op oprechten van hart. 

3. Wanneer de fundamenten omver worden gehaald, 

de rechtvaardige, wat doet hij? 

4. De HERE is in zijn heilige tempel. 

De HERE, in de hemel is zijn troon, 

zijn ogen aanschouwen,  

zijn oogleden onderzoeken de mensenkinderen. 

5. De HERE onderzoekt de rechtvaardige, 

maar zijn Wezen haat de boosdoener en liefhebber van geweld.   

6. Hij laat valstrikken regenen op boosdoeners, 

vuur en zwavel en gloeiend hete wind is deel van hun beker. 

7. Want rechtvaardig is de HERE,  

Hij heeft rechtvaardigheden lief. 

De rechte zal zijn Aangezicht aanschouwen. 

 

 

Opbouw:  

• Opschrift, vs. 1a 

• Geloofsbelijdenis, vs. 1b 

• Schuilen ten tijde van dreiging, vs. 1c-3 

• De HERE is Heerser en Rechter, vs. 4-7a 

• Gods Aangezicht zien, vs. 7b 


