
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSALM 12 
 

1. Voor de koorleider, op ‘de achtste’, een psalm, van David. 
2. Verlos, o HERE, want de getrouwe kwam ten einde, 

Want de betrouwbaren verdwenen uit het midden van de mensenkinderen. 
3. Leegheid zij spreken, ieder met zijn naaste, 

met lip van valsheden, met dubbelzinnig hart spreken zij.  
4. De HERE zal alle lippen van valsheden uitroeien, 

de tong die grootheden spreekt.  
5. Die zeggen: met onze tong zullen wij overheersen! 

Onze tong is bij ons, wie is heer over ons? 
6. Wegens de verwoesting van armen, wegens gekreun van behoeftigen, 

Zal Ik nu opstaan, zegt de HERE; 
Ik zal in verlossing stellen, wie daarom smacht. 

7. De woorden van de HERE zijn zuivere woorden, 
zilver gelouterd in een aarden oven, 
zevenvoudig gezuiverd.  

8. U, HERE, U zult hen bewaren,  
U zult het beschermen tegen dit geslacht, voor eeuwig. 

9. Goddelozen lopen rond,  
wanneer misdaad van de mensenkinderen wordt verheven.  

 
Vertaling: Annechiena Vrolijk. 
 
Indeling Psalm 12 
 

- Opschrift, vs. 2 
- Hulproep en uiting van nood, vs. 2-5 

o Smeking tot God, v. 2 
o Woorden van de boze mens, vs. 3-5 

- Woorden van God, vs. 6-7 
- Antwoord op Gods woord, vs. 8-9 
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