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Psalm 92

Een Psalm, een lied voor de dag van de Shabbath.
Het is goed de HERE te danken,

en om lof te zingen voor uw Naam, o Allerhoogste!
Om in de ochtend uw verbondsliefde te verkondigen,
en uw trouw in de nachten.

Op de klank van citer en bij lier,

met weldoordachte melodie op (de) harp.

Want U verblijdde mij, HERE met uw werk,

over de werken van uw handen zal ik juichen.

Hoe groot zijn uw werken,

o HERE! Zeer diep zijn uw gedachten.

Een redeloos mens weet niet,

en een dwaas begrijpt dit niet.

Wanneer de boosdoeners ontspruiten als kruid,

en alle werkers van onrecht bloeien,

het is tot hun verdelging voor altijd.

Maar U bent hoogverheven voor eeuwig.

Want zie, uw vijanden HERE,

want zie, uw vijanden zullen vergaan,

alle werkers van onrecht zullen verstrooid worden.
U hebt mijn hoorn verheven als van een wild dier.
Ik ben overgoten met zuivere olie.

En mijn oog zal neerkijken op mijn aanvallers,

die opstaan tegen mij,

mijn oren hoorden de boosdoeners.

(De) rechtvaardige zal uitspruiten als de palmboom,
en groeien als een ceder op de Libanon.

Geplant in het huis van de HERE,

in de voorhoven van onze God zullen zij bloeien.

In grijze ouderdom zullen zij nog vrucht dragen,
sappig en frisgroen zullen zij zijn.

Om te verkondigen dat de HERE recht is,

Hij is mijn Rots, en geen onrecht is in Hem.
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Indeling Psalm 92
- Opschrift, vs. 1
- Literaire structuur:
A Lofprijzing, vs. 2-4
B Contrast, vs. 5-7
C Boosdoeners vergaan, vs. 8
D Gods verhevenheid, vs. 9
C’ Vijanden vergaan, vs. 10
B’ Contrast, vs. 11-12
A’ Slotlofprijzing, vs. 13-16
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